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© Dr. Enver El-Evlaki: 


İmam Enver el-Evlaki, New Mexico'da doğmuş, M bir âlimdir. Ailesi Yemenlidir ve kendisi Yemen'de 11 yıl yaşamış, islâmi eğitiminin ilk yıllarını orada geçirmiştir. 

Colorado California,sonradaWashington'daimamlıkyapmış, aynı zamanda Washington'da Daru'l-Hicre islâm. Merkezini yönetmiştir. Ayrıca George Washington Üniversitesi nde vaizlik yapmıştır. ABD'nin en büyük 2. camisinde uzun zaman imamlık görevi yapmış olması dolayısıyla İmam Enver el-Evlaki ismiyle ünlenmiştir. Evlaki, önceleri önde gelen alimlerden İslami ilimler tahsil etmek için Yemen'e gidip gelirdi, ancak sonraları Amerikan vatandaşı olmasına rağmen Amerika'ya giriş yapması yasaklanmıştır. 

Colorado Üniversitesi İnşaat Mühendisliği'nden mezun olmuş, San Diego Üniversitesi'nde Eğitim Liderliği üzerine master yapmış ve George Washington Üniversitesi'nde "İnsan Kaynakları Geliştirilmesi” üzerine doktora yapmıştır. Özellikle “Batı Dünyasında” yaşayan Müslümanlar arasında oldukça ün kazanan dersler vermiştir. 

Peygamberlerin Yaşamları, Ahiret, Hz. Muhammed (s.a.v)'in Hayatı, Hz. Ömer (ra)ın Hayatı, Hz. Ebü Bekir (ra)'in Hayatı ve Cihad Yolunda Sebat Edenler isimli dersleri büyük kitleler tarafından izlenmiş en ünlü dersleridir. 

Evlaki, Yemen'in başkenti Sana'da hükümet tarafından tutuklanmıştır. Tutuklanma sebebi belli değildir; fakat bazıları 11 Eylül'de uçakları kaçıranlarla bağlantısı olduğu için tutuklandığını söylüyorlar. Evlaki her ne kadar 2007 yılında serbest bırakıldı ise de üzerindeki baskı devam etmiştir. ABD yönetimi insansız hava araçları ile 2011'in Mayıs ayında ek Evlaki'ye yönelik bir operasyon düzenlemiş; ancak el-Evlaki bu saldırıdan kurtulmuştur. 

30 Eylül 2011'de ise Yemen güvenlik güçlerinin desteğiyle 
ABD insansız uçakları tarafından düzenlenen bir saldırıda yaşamını yitirmiştir. 


: Me Yenilginin Kuralları 

Abdullah Bin Huzafe Es-Sehmi... 

Cenneti Bedava Tarim 
Halid bin Velid'in Görevden Alınması ... 
Hüküm Allah'ındır!...... 
İhanetin Zirvesi... 
İnsanlar Farklı Farklıdır...... 
İslam Nasıl Yayıldı?...... 
Kendinizi Hesaba Çekin.......... 
Sahabe Nesline Benzer Bir Nesil 
Bidat Nedir? 
Cennet Ehli... 


Gençliğe Mesaj 
Bakalım Ömer (ra) nasıl başardı? ... 
Thmlı Müslümanların Özellikleri 
Ilımlı Müslümanların Özellikleri: ... 
Cihad Kıyamete Kadar Devam Edecek... 
Hilafet tekrar kurulur mu?. 
“Afganistan (Horasan) Bölgesi. 
İslam Verdiği Toleransın Suistimal Edilmesine Müsaade Etmez. a E 


NİŞ... z 
'Guantanamo'nun Ötesinde. 
Hiçbir Ameli Küçümsemeyin 
Milliyetçilik... 
Müslüman Gençlerin Kimlik Krizi.. 
Müslüman Hiçbir Zaman Kaybetmez..... 


Müslümanların Endülüs'ü Kaybetme Sebebine Dâir... 
“Hz. Ömer'in Miskinler Hakkındaki Duası...... 
İslam Küresel Bir Dindir..... 
Kalpteki Şüpheler 
Sahabenin Davet Metodu... 


Ümmetin Acısını Hissetmelisin!... 
Yanlış Bilinen Zafer........ 


Selahaddin Eyyubi, Müslümanları kutsal topraklar etrafında birleştirerek yola çıktı ve kendisinden önceki, bir şey yapmaktan korkan emirler gibi olmamaya karar verdi. Ve bu Haçlılarla savaşın başlangıcıydı. Haçlılar Kudüs dâhil tüm sahil şeridini ve Şam bölgesinin birçok önemli şehrini ele geçirmişlerdi. Müslüman liderler, Selahaddin'e Rumlara karşı savaşmanın çılgınlık olduğunu anlatıyorlardı. Onlar, Rumların “uçsuz bucaksız bir deniz” olduğunu söylüyorlardı. Diğer bir deyişle diyorlardı ki; Rumlar bize bir ‘sel’ gönderecekler; çünkü Avrupa birleşmiş ve halkı da çok büyük ve bölünmüş bir ümmetle savaşacaklar. Öyle ki Selahaddin, ümmetin bir bölümüyle savaşıyordu ve o dönemde ümmet paramparça bir vaziyetteydi. 

Birçok âlim, cihad aşkıyla Şam'da savaşmak için hazırlandılar; ancak Haçlıların sayısını duyduklarında birçoğu geri döndü. Onlar neden geri döndüler? Sayı fazla olunca fıkıh değişiyor muydu? 

Onlar Allah yolunda cihada gittiler ama düşmanın sayısının Müslümanların sayısına oranını görünce geri döndüler, Burada önemli bir ders var ve şunu bilmek k önemlidir ki “Ulema yanılmaz değildir ve onlar enbiya değildir.” Eğer insanlar körü körüne ulemanın 


giderlerse ulemanın onları doğru yola götüreceğine Si 


diyor ki”, “Bu âlim bize fetva vermedi”, “Bu âlim bize Allah yolunda cihad etmemizi söylemedi.” vs. argüman: lara tutunacaklardır. 

Fakat ulema, gerçekten de ulema ise, başka türlü konuşuyorsa, doğru şeyleri anlatıyorsa ve doğru menhece sahipse onu derhal suçlarlar. Bu âlimler, hapiste olabilirler, öldürülebilirler, yeraltında bulunabilirler, TV kanalları hutbelerini yayımlamadığı için meşhur olmayabilirler ancak onlar gerçek “ulema”dırlar. 

Bir diğer konu da; bir kişinin ilminin O'nun ne kadar meşhur olduğuna bağlı olduğu enteresan bir zamanda yaşıyoruz. İlmin standardı bu değildir. Eski zamanlar- da bir âlim, ulemanın şahitliğiyle âlim olurdu. Hocası O'na tezkiye verirdi ve artık bir âlim olduğunu söylerdi. 
Âlimler içinde en bilgili olduğu düşünülen kişi, fetva makamına oturabilirdi ama şimdi hükümet bir kişiyi âlim olarak atıyor ve o kişi birden “Âlim” oluveriyor. Çünkü O, gerçekten âlim olduğu için değil, hükümet tarafından bu pozisyona getirildiği için *Âlim'dir. Ve artık o, uydu kanallarında, radyo programlarında çıkan meşhur bir 

âlim olur. Fakat bu ilim için doğru bir standart değildir. 
Bizler, nerede olursa olsun Hakk'ı izlemek zorundayız. 
İbn-i Kesir diyor ki: “Bu âlimler sayıyı duyduklarında kaçtılar. Çünkü bunlar “Âlim'diler ve bunun için kendilerine delilleriyle mazeret buluyorlardı. Ayetleri nasıl eğip 


s "in bir deli olduğunu söylüyorlardı. O'na sa 

şa çıkmamasını söylediklerini ama yine de O'nun savaşa çıktığını, Selahaddin'in ilim sahibi olmadığını, doğru dürüst Arapça bile bilmediğini, O'nun fetva verecek ya da ümmeti bu zahmetli yola götürecek ehliyete haiz olmadığını, bu devasa orduyla savaştırarak Müslümanlara felaket getirecek biri olduğunu vs. söylediler. “Ulema: ya gelip bizden fetva almalıydı ama gelmedi. Şimdi gitsin, ölsün.” dediler. Böylece onlar savaştan kaçtılar. 
Fakat ne oldu? Bu, Allah'ın bu âlimler için, Selahaddin için ve bu ümmet için bir imtihanıydı. 

Haçlıların devasa ordusu Akka'ya varana kadar 300 
000 kişilik ordu, 1000 kişiye düşmüştü. 300 000 kişiden sadece 1000'i Selahaddin'e ulaşmıştı. Peki, kim akıllıydı? Selahaddin mi, yoksa savaştan kaçan âlimler mi? Nerede olursa olsun Hakk'ı izlemek zorundayız. 


“Zafer ve yenilginin pek çok hükmü vardır; anca Aki İmran ve Enfal surelerinde geçenlere yoğunla ğız. Çünkü bu sureler Uhud ve Bedir savaşları son da vahyolunmuştur. Peki, zaferin hükümleri nelerdir? 
1. Zafer Allah'tandır, Allah'a aittir. Allah Azze ve celle diyor ki: “Allah'ın katından başkasında nusret (zafer ve yardım) yoktur.” (Enfâl, 10) Öyleyse zafer, O'na aittir! Ordularınıza, hazırlıklarınıza ait değil. Bir krala veya lidere ait değil, ancak Allah'a ait! 
2. Allah size zafer vermeyi dilerse, hiç kimse, yeryüzündeki hiçbir kuvvet bunun olmasını engelleyemez. O zaman hiç kimseden korkmamalısınız. Allah size zaferini Vermeyi dilediği sürece, bu gerçekleşecektir. Musa firavuna karşı savaşırken Allah Musa'ya (a.s) zafer vermişti! | Allah azze ve celle diyor ki: “Eğer Allah size yardım ederse, artık sizi yenilgiye uğratacak yoktur.” 
(Al-i Imran, 160) 
“Eğer sizi "yapayalnız ve yardımsız" bırakacak olursa, ondan sonra size yardım edecek kimdir?” 
Aynı ayetin devamında Allah (s.v.t) şöyle buyurmaktadır: 


“Öyleyse mü'minler, yalnızca Allah'a tevekkül etsinler.” (Al-i imran, 160) 


Allah'a dayanın/güvenin, çünkü zafer O'ndan gelir. 


Ve başka birine dayanmayın, güvenmeyin başka birine dayanırsanız Allah sizi yüzüstü bırakacaktır, 


aktadır: “And olsun, Allah size F sadık kaldı; siz O'nun izniyle onları kinip geçiriyordunuz.” (Al-i imran, 152) -Bu Uhud harbi- nin başlangıcıydı, kazanıyorlardı- “Öyle ki sevdiğiniz (zafer)i size gösterdikten sonra, siz yılgınlık gösterdiniz, isyan ettiniz ve emir hakkında çekiştiniz. 
Sizden kiminiz dünyayı, kiminiz ahireti istiyordu.” 
(Ali İmran, 152) 

Gördüğünüz gibi bu dünyanın arzusu yüzünden yenilgiye uğrarsınız. Yine diğer bir yenilgi sebebi ise, Resulullah'a (sav) itaatsizliktir. Yenilginin başka bir sebebi, ayrılıktır. Ve bu durum Resulullah'a (sav) itaat ve birlik olma şeklinde ortaya çıkacaktır. 


4. Sayılar zafer veya yenilgi için bir sebep değildir. 
Sayı eksikliği yenilgi getirmeyeceği gibi, üstün bir sayı da zaferi getirmez. Bunu anlamak çok önemlidir! Sayınıza takılıp kalmayın! Allah azze ve celle şöyle buyurmaktadir: “And olsun, siz güçsüz iken (sayıca azken) Allah size Bedir'de yardımıyla zafer verdi.” (Aki İmran, 129) Bedir'de sayıca az iken zafere eriştiniz. 

Allah azze ve celle Huneyn Savaşı hakkında diyor ki: “Hani çokluğunuz size kendinizi beğendirmiş, fakat sizi hezimete uğramaktan kurtaramamıştı." Huneyn savaşını kaybetmişlerdi.” 

Allah azze ve celle buyuruyor ki: “Nice küçük topluluk, daha çok olan bir topluluğa Allah'ın izniyle galip gelmiştir.” Bu sadece Muhammed (sav) ümmeti 


denlerle beraberdir. 


6. Hazırlık! Hazırlıklı olun ancak hazırlığınıza dayanmayın. Bilakis hazırlık yapıp Allah'a, onun Nusret ve gücüne dayanın. Hazırlıklı olun, fiziksel olarak, zihinsel olarak, askeri olarak, orduların eğitimi açısından, hazırlıklı olmanız gerekiyor. “Onlara karşı hazırlanın.” Yine Enfal suresi 60. ayette Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: “Onlara karşı gücünüzün yettiği kadar kuvvet ve besili atlar hazırlayın. Bununla, Allah'ın düşmanı ve sizin düşmanınızı ve bunların dışında sizin bilmeyip Allah'ın bildiği diğer (düşmanları) korkutup caydırasınız. ...Allah yolunda her ne infak ederseniz, size 


'eksiksiz olarak ödenir' ve sız haksızlığa uğratılmazsınız.” 


Öyleyse Müslümanların hazırlıklı olması gerekiyor! 

7. Sabır ve Allah'ın anılması. Allah bu konuda da şöyle buyurmaktadır: “Ey iman edenler, bir düşman gribu ile karşılaştığınız zaman sebat gösterin ve Allah'ı çok anın ki, kurtuluşa eresiniz.” (Enfal, 45) O 


© 45 ayetiydi. Başka bir Ayer zel N 

emretmektedir: “Ey iman edenler, savaş için ilerlerken toplu olarak kâfirlerle karşılaştığınız zaman, onlara arka çevirmeyin (savaştan kaçmayın).” (Enfal, 15) Sağlam durun! 


© Romalılarla yapılan savaşta bazı Müslümanlar düşmi . Roma kralı, esirlerden birinin sahabe olduğunu duyduğunda çok sevindi ve "Sahabeyi getirin taj 'nışmak istiyorum." dedi. Zira onlar sahabelerle ilgili söylenenlerden etkilenmişler ve bu nedenle de bir sahabe görmek istemişlerdi. Roma kralı da sahabeyi getirmelerini istedi. Yani onlar için bile sahabelerden biri ümmetin tamamına eşdeğerdir. Bu Resulullah'ın(s.a.v) geride bıraktığı mirasıdır. 

Abdullah bin Huzafe'yi krala getirdiler. Roma kralı bir sahabenin üzerinde nasıl hâkimiyet kuracağını düşünme- ye başladı ve Abdullah bin Huzafe'ye dedi ki: “Kızımla evlenmeni istiyorum.” Belli ki kendisi sahabelerin genetiğinde özel bir şeyler olduğunu düşünüyordu. Bu özel gücü onu kızıyla evlendirerek elde edebilirdi belki. Yani |“ bu kız bir Roma kralının kızı ve bir sahabe ile evlenecek. 
Çocukları da süpermen olur artık... 


Ama kral onun Hıristiyan olmasını şart koştu. Abdullah bunu reddetti. 


Kral dedi ki: "Dinle! Kızımla evleneceksin ve sana krallığımın yarısını vaad ediyorum." Abdullah bin Huzafe “Hayır!” dedi! “İnancımdan vazgeçmem.” Hiç | şüphesiz bu hafife alınmaz bir teklifti: Bir krallığın yarısı... Şimdi ise bazı Müslümanlar inançlarını üç beş kuruşa satıyorlar ve ümmete ihanet ediyorlar. Müslümanların 


bu sahabeye bir kralığın yarısı vaad ediliyor. Bir krallığın. 
yarısı! Böyle insanlara "hayır" dendiğinde ne kadar şaşkına döndüklerini tahmin edin: “Sana kızımı Geri Ben kralım ve beni hayatımda kimse hiçbir şekilde reddetmedi. Ayrıca ben kendi krallığımın içinden asla kimseye kızımı sunmadim ve sen bütün bunlara hayır mı diyorsun. Sana krallığımın yarısını sunuyorum ve sen hayır mı diyorsun?” 


Böyle dünyaya meyilli insanlar, dünya malına değer vermeyen birini gördüklerinde şaşkına dönerler. Ne yani krallığımın yarısını reddediyorsun, sana kızımı veriyorum ve hayır mı diyorsun! 


İşte bu, o kralı deli etti ve çok öfkelendirdi ve Bagarayı getirmelerini istedi. Bagara dedikleri, dev bir konteynere, derin ve geniş bir kazana ve ineğe benziyor. İçinde canlı canlı insan yakıyorlar. Bu kazanı yağla doldurdular ve ateşe verdiler, yağ kaynamaya başladı, yağın üzerinden dumanların çıktığını düşünün, çünkü kaynayana kadar uzunca bir süre ateşte tuttular, yağ kaynıyordu. Müslümanlardan birini getirdiler ve bu kaynayan yağ kazanına attılar. O Müslümanın kazana atılmasından sonra fazla bir süre geçmeden kemikleri dışarı çıkmaya başladı. Öyle sıcaktı ki derisi hemen yanıverdi ve kemikleri ortaya çıktı. Bir şeyleri yakacak olursanız yani, örneğin bir tavuğu alıp yakarsanız kemikleri açığa çıkar. İşte onun da bütün kemikleri çıktı. 
Savaş esiri o Müslümana yapılan buydu ve bu, Abdullah b. Huzafe'nin gözlerinin önünde yaşandı. 


3 döndü ve “Şimdi inancır 
geçecek misin? Aksi halde aynı bu gi 

-atılırsın." dedi. Abdullah “Hayır!” dedi. “Ina hiçbir durumda vazgeçmeyeceğim. ] 

Bunun üzerine kral sahabenin kazana Gidi emretti. Abdullah bin Huzafe'yi götürdüler. Götürülürken o birden ağlamaya başladı ve görevliler dönüp inle ağ ladığını krala söylediler. Kral geri getirmelerini istedi; Çünkü ağlıyordu, onu korkutmuşlardı, zayıf yerinden vurmuşlardı! 

Kral onu bana getirin dedi ve “Şimdi inancından vazgeçmeye hazır mısın?” diye sordu. Abdullah “Sakın benim ölümden falan korktuğum için ağladığımı düşünme." dedi. "Eğer ağlıyorsam bunun sebebi yalnızca bir cana sahip olduğumu hatırlamamdır ve bu canım $imdi ölüp gidecek, Keşke benim yüz canım olsaydı da hepsini tek tek Allah yolunda, yüz kere bu şekilde verebilseydim. Ağlamamın sebebi budur.” Yani ölümden falan korktuğum yok! Bunun için ağlamıyorum! Ağliyorum çünkü yüz kere daha şehit olarak ölmek isterdim. Bir başka rivayette: "Keşke vücudumdaki tüyler kadar ruhum olsaydı da hepsini bir bir Allah yolunda kurban etseydim." dediği söylenir. 


Sanırım bu imanın bizim bile idrak edemeyeceğimiz bir aşaması, Kardeşlerim bu din yalnızca anlatmaktan, konuşmaktan ibaret değil ve ne kadar bilgiye sahip oldu- 


ğunuzu göstermek değil. Bu din sizden, Allah'a kendinizi 


adamakta ne kadar istekli olduğunuzu görmek ister, .. 


değil. 

Hayır! Allah (cc) seni sahada test edecek. Allah'ın (cc) senin için bazı ciddi emirleri var. Çünkü Allah (cc) sana cenneti veriyor. Yani onu bedava kazanmayacaksın. Onu hak etmelisin, onun için çalışmalısın! 


Ayet-i kerimede “...Hak edin...” derken, farklı bir şey kastediliyor. Zira ne yaparsak yapalım, cennet amellerimizden fazlasıdır. Resulullah (s.a.v.) dahi, “Cennet'e yalnızca Allah'ın rahmetiyle gireceğim.” demiştir. Ama Allah (cc) elimizden geleni yapmamızı istiyor. Bu dünyada insan olarak gösterebileceğimiz en büyük gayreti göstermemiz istiyor. 


değil. 

Hayır! Allah (cc) seni sahada test edecek. Allah'ın (cc) senin için bazı ciddi emirleri var. Çünkü Allah (cc) sana cenneti veriyor. Yani onu bedava kazanmayacaksın, Onu hak etmelisin, onun için çalışmalısın! 


Ayet-i kerimede “...Hak edin...” derken, farklı bir şey kastediliyor. Zira ne yaparsak yapalım, cennet amellerimizden fazlasıdır. Resulullah (s.a.v.) dahi, “Cennet'e yalnızca Allah'ın rahmetiyle gireceğim.” demiştir. Ama Allah (cc) elimizden geleni yapmamızı istiyor. Bu dünyada insan olarak gösterebileceğimiz en büyük gayreti göstermemiz istiyor. 


Hz. Ömer'in Halid bin Velid'i ordu komuta: p alması hikâyesini duymuşsunuzdur. , Bu e. o a birçok yalan hikâye dolaşır. Güya ikisi arasında ançlık varmış ve birbirlerini sevmiyorlarmış. Gençken kavga etmişler. Güya içlerinde bu nefreti devam ettirmişler. 

Halid Bin Velid'in görevinden alınmasının sebebi Hz. 

Ömer'in yönetim biçiminin Hz. Ebubekir'den farklı ok masıdır. Hz. Ebubekir yöneticilerine çok fazla bağımsızlık verirdi. Ekonomik olarak her yönetici hilafetin merkezinden bağımsızdı. Yani her yönetici parayı nasıl toplayacağı ve nasıl harcayacağı konusunda özgürdü. Bu, Ebubekir (ra) dönemindeki yöntemdi. 

Fakat Hz. Ömer finansal meseleleri merkezileştirmişti. Bu yüzden her yönetici, her komutan merkeze Parayı nereden bulduğu ve nereye harcadığı konusunda hesap vermeliydi ve Ömer, Halid bin Velid'den parayı, ganimeti nasıl toplayıp nasıl harcadığını bir rapor halinde sunmasını istemişti, Halid bin Velid (ra) bundan hoşlanmadı ve bu metottan mutlu değildi. Ebubekir döneminde, “İstediğim gibi toplayıp harcıyor du. Ömer bin Hattab “Bu benim 

yönetimimde elindeki her kuru: 

gerekir.” dedi ve onu görevde; 


dum.” diyoryönetimimdir. Benim ş hakkında hesap vermen n aldı. 
Bu ilk görevden almaydı fakat ba i 
; şka bir savaşta Haid bin Velid, Ebu Ubeyde’nin komutası altındayken, Ebu 


yönetimi aldı ve bu yeni bölgenin yöneticisi konumuna geldi. Haber Ömer bin Hattab'a yetiştiğinde Ömer şöyle dedi: “Halid kendini emir olarak atadı! Allah Ebubekir'e rahmet etsin. O Halid'i benden iyi biliyormuş.” 

Halid çok yetenekli bir sahabeydi. Böyle zor bir anda inisiyatifi ele aldı ve Müslümanlara o anda yardım etti. 
Bunun üzerine, Ömer bin Hattab “Ebubekir bu adamı benden daha iyi biliyormuş” dedi: 

Fakat tekrar finansal konularda anlaşmazlık yaşadılar ve onu tekrar görevden aldı. Ve bu sefer başka bir sebep daha vardı Ömer bin Hattab dedi ki “insanların Halid bin Velid'i sevmediğim için görevden aldığımı sanmasını istemiyorum, onu görevden almamın sebebi insanların zaferi Allah'ın verdiğini bilmesini istememdir.” 

Hz. Ömer bunu söyledi çünkü Halid bin Velid hayar tı boyunca hiçbir savaşta kaybetmemişti. İslam'da veya İslam'dan önce! Adeta bir efsaneye ve insanlar için bir fitneye dönüşüyordu. İnsanlar, “Halid orduyu yönettiği sürece kaybetmeyiz.” düşüncesindeydiler. Ömer bin Hattab bu düşüncenin, zaferin Allah'tan gayrısından bilinmesi- nin, insanların kalbine girmesini istemedi. İnsanların, zaferin Halid bin Velid'den değil Allah'dan (cc) geldiğini tam olarak bilmesini istedi! Yani insanların akidesini, imanını, Allah'a güven duygularını korumak istemişti ve bu yüzden de Halid Bin Velid'i görevden almıştı. 


SN 


v4 Hüküm, her şeyde idare ve kural koyma hâ 

bütün işlerimizde Allaha aittir. Şunu fark etmemiz kiyor. Biz bugün İslam'ın az bir cüzünü yaşıyoruz. 
atı yok sayan bir İslam'ı müşahede ediyoruz. Şeriat terk edildi. Bizim peşinden gittiğimiz İslam, adet halini almış ve yalnızca şekilden ibaret olan ibadetlerden, mescitte yaptığımız bazı amellerden ve sahip olduğumuz azıcık ahlaktan ibarettir. 

Ama biz Allah'ın kuralları olan şeriatı terk ediyoruz. 
Ahlaktan önemli kısmını terk ediyoruz. İş ilişkilerimizde ahlakımızı kaybediyoruz Bunların hepsini terk ediyoruz. 
Eğer şeriatı geri getirmeye niyetimiz yoksa ve eğer bunun için çabalayıp uğraşmazsak işte o zaman biz bu peşinden gidilen yarım yamalak İslam'ın sorumluları oluruz. 

Allah (cc) karşısında sunacağımız tek mazeret İslam'ı tamamlamak için gösterdiğimiz çi olacaktır. Eğer bunu yaparsak, 

Allah bizi affeder, 


Yusuf dedi ki: “Hüküm ancak Allah'ındır.” Kendimize her daim şu soruları soru 


abalar ve uğraşlarımız ancak o zaman umarız ki 


p doğru cevapları bulma- 


lıyız, 
$ Allah'ın hükümlerini iş hayatımızda u l > ge yeuluyor m 
* Allah'ın hükü i 
; ükümlerini ceza hukukunda uyguluyor 


4 Allah'ın hükümlerini toplumsal kurallar da tg 
? $ 

4 Eğer biz Allahın hükümlerini bunların hepsinde 
yok sayıyorsak, öyleyse hangi İslam'ı takip ediyoruz? 

Hükümler niçin yalnız Allah'a ait olmalı? Çünkü Ak lah (cc) şöyle buyurmaktadır: “O kendisinden başkasına kulluk etmemenizi emretmiştir.” 

Yani bu da -hükmü ondan başkasına hasretme de- bir kulluk şeklidir. İşte bu yüzden hüküm yalnızca Allah'a ait olmak zorundadır. Biz eğer hukukta, sosyal hayatta, politikada, ekonomide Allah'ın hükümlerini gözetmiyorsak Allah'ın yanında başka Rabler ediniyoruz demektir. 

İşte bu yüzden Adiy ibn-i Hatim yanına geldiğinde onu boynunda asılı duran bir haçla gören Rasülullah şöyle demiştir: “Allah'ı bırakıp haham ve rahiplerini Rab edindiler.” 

Adiy ibn-i Hatim “Hayır, biz rakiplerimize ibadet etmeyiz.” cevabını verdi. Kendisi bir Hıristiyan'dı. 

Resulullah dedi ki: “Sizin rahipleriniz haramı helal, helali haram yapmadılar mı?” 

Adiy ibn-i Hatim “Evet” dedi 

Resulullah da “İşte bu onları Ra dedi. 


â ge 


b edinmektir.” 


` 
Aslında ri yapabileceğimiz en büyük otoriteyi Allah'tan alarak bir başka şeye veya kişiye 
mektir. 1 
Ve Yusuf onlara diyor ki: “...Hüküm, yalnızca Allah'ındır. O, kendisinden başkasına kulluk etmemenizi emretmiştir. Dosdoğru olan din işte budur, ancak İnsanların çoğu bilmezler.” 

Gerçek din budur! Eğer gerçek dini arıyorsan bil ki 


gerçek din işte budur! Ancak insanların çoğu bunu bilmezler. 


ir duamız şudur: Bugün Allah yolunda olanla lah (cc) razı olsun ve onlara yardım etsin. Zira çok farklı bir zamanda yaşıyoruz. —— 

Bir kardeş bana Yemen'deki bir bacımızdan bahsetti. 
Orada yaşanmakta olan durumu anlatıyor. Bana bir şehidin hanımını tanıdığını söyledi. Komşularının evlerinin kapısını çalıp ikinci el elbiseler için yalvarmak zorunda olan bir kadın. Böylece bayram günü çocuklarını giydirebilecekti. Hanım kardeşlerim, böyle bir durumda olduğunuzu ve etrafta dolanıp insanlara yalvarmak zorunda kaldığınızı hayal edin. Yeni elbiseler için değil, bayramda küçük çocuklarınızı giydirebilmek adına kullanılmış ikinci el elbiseler için yalvardığınızı düşünün. 

Neden bunu yapıyorsunuz? Çünkü kocanız kendi nefsi için değil de ümmet için canını feda etti. 

Vallahi kardeşlerim bugün olmasına izin verdiğimiz bu durum. ihanetin en üst noktasıdır. Kardeşlerimizi yüzüstü bıraktık, ümmet onları yüzüstü bıraktı. Onlar ümmetin bekası için Allah yolunda öldüler. Bunu neden yapıyorlar? 

Kendi çıkarları için yapmıyorlar elbette. Bu adari başarılı bir doktor, mühendis veya iş adamı olabilirdi. 
Kendisi ve ailesi için refah içinde bir hayat yaşa! s Fakat sizin için gitti ve işte teşekkürünüz. 


konuşacak. Müslümanlar çıkıp onun aleyhinde konuşacak. O, Ümmet için Hiçbir şey karşılıksız değil, hesap günü bundan 

rulacağız. Bugün gerçekleşmekte olan şeyler için bir şey yapmazsan bunlardan sorumlu tutulacaksın. Nerede olurlarsa olsunlar, kardeşlerinin tecavüze uğradığını, tutuklandığını, kötü muameleye maruz kaldıklarını görüp de onlar için hiçbir şey yapmazsan, şunu bil ki sıradaki 

sen olacaksın ve bu günahın bedelini dünyada ödemenin yanında, Allah azze ve celle hesap gününde de sana bunun ağır bir bedelini ödettirecek. Kardeşlerine bu yapıanları reva görürsen emin ol ki Allah'ın gazabı yoldadır. 
Musibetler ya sağlığına gelir, ya ailene veyahut da malına... Allah (cc) sana bunu ödettirir. Neden mi? 


Çünkü biz bir ümmetiz ve bu üyelik beraberinde hiçbir sorumluluk getirmeyen bedava bir üyelik değildir. Muhammedin (s.a.v) ümmetinin bir üyesi olmak sorumluluklarını da birlikte getirir çünkü bu bir onurdur. 
Bu öyle büyük bir onur ki nebiler bile Muhammed'in (s.a.v) ümmetinin bir üyesi olmayı dilerdi. Musa (a.s) Muhammed'in (s.a.) ümmetinin bir üyesi olmayı isterdi ve (cc) bu fazileti sizlere verdi. Sizleri gelmiş geçmiş en muhteşem ümmetin bir içi 
(cc) bu onuru size verdi. Pr apn İğ 

“Siz insanlar için 


çıkarılmış en h; ü niz... (Al-i İmran, 110) s ayırlı ümmetsi: 


Resulullah (s.a.v) buyuruyor ki: si 

“Mü'minler bir vücuda benzerler. Vücudun bir uzvu hasta olduğu zaman, diğer uzuvlar da bu sebeple uykusuzluğa ve ateşli hastalığa tutulurlar.” (Buhari, Edeb 27) 

Parmağını vücudunun geri kalanından ayıramazsın. 
Bu küçük parmak bile incindiği zaman tüm vücut onun acısını hisseder. 


tdi 


nz gereken sorunlardan bir tanesi de i 


ların bazen belli bir işin doğru olduğunu düşünerek d işleri bir kenara bırakıp, herkesin aynı işi yapmasını istemeleridir. i 

Mesela bir kimse şöyle düşünür: “Bana göre tebliğ önemlidir ve herkes tebliğ yapmalıdır.” 

Başka birine göre de en önemli şey “İslami ilim" edinmektir. Doğru bir işe başladığın vakitte diğer her şeyi kalan ömrün boyunca bir kenara atmalısın. 


Hayır! Herkes Âlim olamaz! 


Herkes gayrimüslimlere tebliğ yapan iyi bir davetçi de olamaz! 


Herkes mükemmel bir savaşçı olamaz! 
İnsanlar farklı farklıdır! 
Hasan İbn-i Sabit diliyle savaşırdı. 

Halid Bin Velid kılıcıyla savaşırdı. 

Muaz İbn-i Cebel ilmiyle savaşırdı. 

Ömer İbn-i Hattab tavsiyeleriyle savaşırdı. Resulullah (s.a.v)'in danışmanıydı. Ömer İbn-i Hattab aynı zamanda güçlü- kuvvetli bir adamdı. Ama kaynaklardan onunla ilgili okurken, savaş sırasında ona ait rivayetlere pek rast- 


lamayız. Halid İbn-i Velid'e, Zübeyir İbn-i Avam'a dair pek çok rivayet bulunmaktadır. 


© Sen hangi alanda iyisin? 

Bu, başka birinin sana söyleyebileceği bir şey deği 

dir. Akıl cihadını yapmalı ve “Allah için neyi, nasıl yapabilirim?” bunu belirlemelisin. 

İlk önce kendinize şunu söyleyin “Ben Allah'ın bir kuluyum. Ben Allah'a hizmet edeceğim. Bunu en iyi şekilde nasıl yaparım? Gayretlerimi nasıl en iyi şekilde kullanırım? 

Allah'ın dinine hizmet etmek! Bunu en iyi şekilde yapın çünkü şu an bir savaşın içindesiniz! Yapacağınız en iyi şeyin ne olduğunu bilmelisiniz. Kastettiğim şey, Allah'ın dinine nasıl hizmet edeceğinizi belirlemelisiniz. 

* Başka herhangi birinin kopyası veya taklitçisi omayın! 

* Yapabileceğinizin en iyisini yapın! 

Bu herkesin önemle üzerine düşmesi gereken bir konudur. Bu konuda iyi düşünmelisiniz. Tekrar tekrar düşünün ve daha sonra kendiniz için bir plan yapın, üzerine gidin ve başarıp icra edin. 


y E 


İslam'ın kılıçla yayılıp yayılmadığıyla ilgili birkaç aldım. Bir başka soru ise; eğer dinde zorlama yoksa vaşların neden yapıldığı konusundaydı. Kanımca, bu rum Müslümanların açık bir şekilde anlaması gereken bir husustur. Gerçekten de İslam, gayrimüslimlerin dediği gibi, kılıçla mı yayıldı? Bu doğru mu? Gerçekte ne olduğunu konuşalım ve ona göre bir karara varalım. 

İslam devleti güç ile yayıldı! İslam devletinin genişlemesi kılıçla oldu! 

Bunda bir tartışma söz konusu değil. Sahabe o beldelere gitti ve savaştı. Onların topraklarını ele geçirdi ve böylece İslam hilafeti büyüdü. Fakat toprakları ele geçirdikten sonra insanları Müslüman olmaya zorlamadılar, Zira “Dinde zorlama yoktur.” Bu yüzden insanlara gidip “Müslüman olmak zorundasın!” demediler. Çünkü bu bizim otoritemizde olan bir şey değil. Din, insanın 


kalbinde olan bir şey ve kişinin ikna olması gerekir. 


Yani, din zorla mı yayıldı? Bu durur tartışılabilir. Hilafet kılıçla yayıldı. 
alındı. Çünkü sahabenin anlayışına göre dünya Allah'a (cc) aitti ve sadece onun yasaları uygulanmalıydı. Bu yüz- 


den onların inancına göre İslami olmayan hiçbir sistemin var olma hakkı yoktu. 


m iki yönlü de 
Diğer topraklar zorla 


Zira Resulullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: onlar Kelime-i Tevhid'i kabul edene, 


A- 


“İnsanlar 
‘Ia ilahe illal- 


den Resullullah? di verene kadar savaşmakla emrolundum. 
yaparlarsa kendilerini benden korurlar" ni 

© Biz Müslümanlar, bazen dava adına şöyle konuşuyoruz, şöyle bir görüntü vermeye çalışıyoruz. “Gerçekte hiçbir şekilde şiddet kullanma hakkımız yok! Sahabe hiç şiddet kullanmamıştır. İnsanları topraklarını vermeye zorlamamıştır.” gibi sahabe aleyhine sözler konuşuyoruz. Öyle ki sahabeler bunları duysa hiç mutlu olmazlardı. 

Meseleye şöyle bakmanızı istiyorum: 

Bugün, ben bir Müslümanım! Siz Müslümansınız! 
Bizler nasıl Müslüman olduk? Eğer sahabeler, bizim atalarımızın topraklarına gitseydi ve onlara Müslüman ok maları için broşürler dağıtsaydı, yani örnek veriyorum, bir düşünün sonra deselerdi ki “Lütfen Müslüman olun! 
İslam barış dinidir.” ve atalarımızı ikna etmeye çalışsalardi... Büyük olasılıkla atalarımız domatesleri onların suratlarına atarlardı ve evinize dönün derlerdi! 

Fakat sahabe bunu yapmadı onlar ordularla birlikte gittiler! Onurlarını ve kendilerine olan saygılarını koruyarak gittiler! Kendilerini küçük düşürmediler, herkesin kapısını çalıp “Lütfen Müslüman olun.’ demediler. Topakları, hükümetleri ele geçirdiler ve Müslüman olmak İsteyenlere “Bizi mescitte bulabilirsiniz.” dediler. 

Sahabeler insanlara Müslüman olmaları için yalvar madı. Bu onların yapmadığı bir şeydi ve Resulallah sav) 


Í F iel bu kez uydurulan hikayeler de doğru değidir 


© Örneğin: Güya rüzgârlı bir gecede, Mekke'de mur yağıyor şimşekler çakıyormuş. Mekke nin sokal rında Resulallah (s.a.v) den başka kimse yokmuş. Gid Ebu Cehil'in kapısını çalmış Ebu Cehil'de bu gelen büyü bir ihtiyacı olandan başkası olamaz demiş. Sonra kapıy açınca Resulullah'ı (s.a.v) sırılsıklam görmüş ve Resulallah (s.a.v) ona “Lütfen Müslüman ol!” demiş de sonra Ebu Cehil'de kapıyı yüzüne çarpmışmış. 

Bu asla doğru bir kıssa değildir! Resulallah (s.a.v) onur lu biriydi. Kendini asla böyle bir duruma düşürmezdi. 

Resulallah (s.a.v) Kureyş'in liderleriyle saygı çerçevesinde konuştu. Onlara “Müslüman olun, başarılı olacaksınız!” dedi. Resulallah (s.a.v) kesinlikle kötüye kullanılmak, aşağılanmak istememiştir. | 

Bazen dava için kendimizi küçük düşürmeliyiz diye düşünüyoruz ya işte bu çok yanlış bir düşüncedir. 

Gerçekte Resulallah (s.a.v) çok duyarlı biriydi. 
Kâfirler, onun aleyhinde konuştuğunda etkileniyordu, bu yüzden onu rahatlatmak için ayetler iniyordu. Mesela Taif'de yapılanlar onu çok etkilemişti. Bu yüzden Resulullah (s.a.v) kendini hiç küçük duruma düşürmemişti, kendi aşağılatmamıştı. Eğer böyle bir durum olduysa da onun isteğiyle olmamıştı veya buna cevap verecek gücü yoktu. Fakat sonra Medine'de güçlenince bunu 

asla yapmadı. 
Sahabeler de İsl 


am'ı yayarken toprakları ele geçirirlerdi ve insanlara 


üç seçenek sunarlardı. “Müslüman 


| e 
olun! Olmazsanız cizye ödeyin! Yoksa sizinle savaşaca” 


orunda 
Ve sahabeler bu yerlerde mescitlerde halkalar kurar-Jordi, insanlara İslam'ı anlatmak için onların peşinden rdi. İnsanlar onlara gelir ve nasıl sizin gibi olabiliriz derledi. Çünkü sahabenin üstünlüğü vardı. Onlar anlattığı dini yaşıyorlardı ve bu da insanları etkiliyordu. 
Sahabenin metodu buydu. Sahabeler misyoner değillerdi. Ülke ülke dolaşıp, elinde mikrofonla konuşan ve in sanların önlerinden umursamazca geçtiği kişiler değillerdi! Sahabe kendini böyle bir pozisyona asla sokmadı. 

Bir insan kendini dava için küçültmemeli. Bunu yapmanıza gerek yok! Çünkü insanların dinini değiştirmek bizim görevimiz değil! Hidayet A! lah'ın elindedir ve dilediğine verir. Sizin göreviniz mesaji saygılı bir şekilde vermek, bilgiyi insanlara aktarmak! Sadece bu... Ve gerisini Allah'a bırakmaktır... Resulullah (s.a.v) kendi amcası Ebu Talib'i bile Müslüman yapamamış. 

Fakat uzak yerlerden Ebu Zer gibileri ona biat etmek için gelebiliyorlardı Resulallah (s.a.v) ona nerelisin diye sormuştu. O da “Gıfar kabilesinden” demişti. Gıfar kabilesi Arabistan'ın haydutları olarak bilinirlerdi. Çöldeki kervanları yağmalarlardı. Resulallah (s.a.v) bunu duyunca "Subhanallah, Allah ölümden sonra hayat verir. 
Allah dilediğine hidayet verir." demişti. 

Bu yüzden Rabi İbn Amı, Pers komutanı Rüstem ile Konüşürken şöyle demişti “Eğer Müslüman yar in için iyi, eğer olmazsan sonuçları şunlar şunlar 

0» 


il 


“Size sahabeyi anlatıyorum, yanlış anlamayın. 
davet yaptığımız gibi yapmayın demiyorum! Bu davet yapmaya devam etmelisiniz çünkü şimdilik ya leceğiniz tek yöntem bu. Beni rahatsız eden sey saha nin yaptıklarının yanlış bir görüntüyle verilmesidir. 

Sahabenin yolu böyle değildi ve onların yolu en şanlı yol idi. Biz yaptıklarımıza devam edeceğiz çü şimdi koşullar bizi buraya itiyor; fakat onların anlayışlarını ve metotlarını doğru anlamalı ve onlar aleyhinde konuşmayı bırakmalıyız. Bunu söylüyorum çünkü ben 

oldukça gururluyum. Eğer sahabe atalarıma kılıçla gidip Müslüman olmak istemeyenleri öldürdüyse ve eğer | Müslüman olmayacaksanız cizye ödemelisiniz ve hiçbir geleceğiniz de olmayacak dediyse ben bundan çok gurur duyuyorum. Çünkü bu beni kurtardı! 

Eğer sahabe misyonerler gibi davransaydı, atalarım Müslüman olmayacaktı ve ben cehennemde olabilirdim. 
Cehenneme özgür bir insan olarak gitmektense atalarımın öldürülüp köleleştirilmesini ve Halid bin Velid'in ayakkabılarını silmelerini tercih ederim. Sahabenin bi- | zim için kılıçlarıyla yaptıklarından mutlu olmalı ve gurur | duymalıyız. 

Resullallah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Fakir muha- © cirler cennetin kapılarını herkesten 500 yıl önce çalacak. Melekler kapıları açtığında "Buraya nasıl geldi- e İp, em ediyor." diyecekler. Fakir 

bütün ra ela ağ neyden saril ee 2 > ah yolunda savaşmakla ve kılıç uzlarımızda taşımakla geçti. Bir ticaretle 


söyle demiştir "Bazı insanlar cennete zi o) 

lecek" Bu ne demektir? Bazı insanlar savaş esiri olarak getirilecek sürüklenerek gelecekler ve sonra Müs- A Jüman olacaklar yani cennete sürüklenerek getirilecekler i onlann kurtuluşu da böyle olacak. Allah en iyisini bilir. y 


demek oluyor. Aynı zamanda, yeni yıla, sonunu gi önünde bulundurarak başlamak için önceden plan ya manın da zamanı geldi. 

Bir Müslüman'ın tefekkür etmeye ihtiyacı vardır. Bu kutlama zamanı değildir ama tefekkür etme zamanıdır. 
Geçen yıl ne yaptığımızı tefekkür etmeliyiz. Günahları" mızı yoklamalı ve Allah'a (cc) tövbe etmeliyiz. 

Ömer Bin Hattab (ra) diyor ki: “Hesaba çekilme- den önce kendinizi hesaba çekin. Amelleriniz sizin için tartılmadan önce siz onları tartın.” 

Yapmış olduklarımıza bir bakın. Onları unutmayın, 1 
çünkü Allah (cc) onları unutmayacak. Her şey yazılı! 
Hardal tanesi kadar bile olsa, Allah (cc) onu getirip ölçüye koyacak. Eğer zerre kadar iyilik işlerseniz, ödüllendirileceksiniz. Ve zerre kadar kötülük işlerseniz hesaba çekileceksiniz. O zaman haydi kendimizi geçen sene için hesaba çekelim. Ve önceden plan yapalım. 


Aldırışsız bir ümmet olmayı hazmedemeyiz. En bü- 


v daha fazlasını bekleyemezsiniz. 
Ne istediğimizi bilmeliyiz. Tam olarak Allah'ın e i 


için yapacağımız şey nedir? Önceden planlayın! Vaktinizin, heva ve heveslerinizin şeytan tarafından kontrol edilmesine izin vermeyin. Gelecek yıl ne yapacağını tam olarak bilmelisiniz. 


* Sadaka verecek miyim? 

+ Allah için oruç tutacak mıyım? 

+ Kur'an'ı hatim edecek miyim? 

* Ne öğreneceğim? 

$ Hedefim nedir? 

$ Hayattaki nihai hedefim nedir? 

Neye ulaşmak istiyorum? 

Ve öncelik listenizin başında Allah'ın hakkı olmalı. 


Allah'a karşı olan haklarınız ve yükümlülükleriniz olmalı. 
Ama bu listeyi baş aşağı yapmayın. Allah önce gelmeli. 
Allah'tan (ce) bizi hakka hidayet etmesini dileriz. 


mirid 
ME) a w: 


© O günlerdeki haberleri hatırlayacak olursanız 
20 yi önce İslam ve Müslümanlar hakkında çok er 
olarak bir şeyler duyardınız. Şimdi sonun başlaı gelmişken haberler o ya da bu şekilde Müslüma ilgili. İyi ya da kötü! Ancak şimdi siz olayların merkezi desiniz. Bundan dolayı meydana gelecek olan her şe sizi etkileyecek. 

Öyleyse, eğer söylenenler doğru ise yani Müslü lar tarihlerindeki çok kritik döneme, Müslümanların iki Gi altın çağına uzanan bir sürece, giriyorlar ise mutla olarak bu olayların merkezinde olmak ister ve yedek kulübesinde oturmak istemezsiniz. 


Neden mi? Sahabeyi (r. a.) bu kadar özel kılan sey neydi acaba? 

Sahabeyi bu kadar özel yapan şey, onların İslam'ı ikame eden nesil olmasıdır. Tabiin geldiğinde onlar için her şey hazırdı. Bundan dolayı tabiin, } 


li. Bundan dolayı başka inşa etme fırsatı var! Öyleyse, İslam’ sekilde, size gelmiş bir şekilde bulmak yerine tüm nesil-Jer arasında sahabe (r.a.)'ye en çok benzeyen nesil olma şansınız Var. i 

İşte, gördüğünüz gibi bu nesil özel bir nesil olacak. 
Öyleyse eğer katılma fırsatın varsa ya kendin hazırlanmak ya da çocuklarına hazırlamak suretiyle... Eğer siz ya da sizden sonraki nesil o altın yıllara tanıklık ederseniz mutlaka orada olmak isteyeceksiniz. Sahada olmayı isteyeceksiniz. Kenarda durup da haberlerden izlemek istemeyeceksiniz. 

İşte bundan dolayı Müslümanlar, özellikle de gençler için geleceğe hazırlanmak çok önemlidir. Allah'ın sizden isteyeceği her türlü fedakârlığa hazır olun. Siz sıradan veya normal bir çağda yaşamıyorsunuz. Bu, son derece eşsiz bir dönemdir. Ve bu büyük hadiselerde yer alacak nesil ya sizsiniz ya da sizden sonraki nesil olacak. Allah tarafindan dağıtılacak çok büyük ecirler olacak. Ondan bir parça elde etmeye gayret edin. Pastadan payınızı almaya bakın! Yani bu olaylar vukuu bulur iken, sizin yerinizi almamanız ne kadar büyük bir hüsrandır. Bu bir öngörüdür, ama % 1 gerçekleşme payı bile olsa bunu Zayi etmek istemezsiniz. N 

Ve o günler için ihtiyacınız olacak şey, iki asli un-Surdur. Birinci olarak sebat ikinci olarak ise feda ir” 


Arzusudur. ğ 


| ve kuvvetli olmalı! Bu en önemli 
pe çok büyük. Ödül çok büyük olduğu ; 
risk de çok büyük. Tıpkı, iş dünyasında olduğu gibi! Ç karlı işler genellikle riski yüksek işlerdir. Yani çokça par kazanma olasılığı olduğu gibi çokça para kaybetme o sılığı da mevcut. Çokça ecir kazanabilirsiniz ama bir hat Yaptığınız zaman bu acı verici olabilir. 

İhtiyaç duyacağınız ikinci unsur ise fedakârlık - dur. Gerekli olan ne varsa onu feda etmeye hazırlıklı ok malısınız. Bu hayatınız, zamanınız, malınız, aileniz olabileceği gibi birlikte olduğunuz İslami çevre veya arkadaşlarınız da olabilir. Sevdiğiniz âlimler de olabilir. Her şey mümkündür. Ne olacağını bilemezsiniz. 

Çünkü gelecek olan zaman öyle bir zamandır ki; insanların bir kısmı o günün sabahından mümin olarak uyanıp, kâfir olarak geceleyecek, yatağa Müslüman olarak gidip sabahında müşrik olarak uyanacak. 

Bundan dolayı hiçbir şe yin. Allah'ın sizden istediği miniz ve isteğiniz olmalı. 
olarak kabul edin. İşi ya bırakacaksınız. 


Ve Rabbiniz sizden neyi feda etmenizi istiyorsa, o vermeye gönüllü olmalısınız... 


yi kesin olarak kabul etme- her şeyi feda edecek bir az- 
Kendinizi, Allah yolunda bir işçi pacaksınız ve sonucunu Allah'a 


Ömer bin Hattab insanların sapma eğilin 
; u çok iyi biliyordu. Bazen kardeşlerimiz bid ke duyunca şikâyet ediyor: “Her şeye bidat di- l yorsunuz. Şu bidat, bu bidat! Bizi rahat bırakın. Bize her şey bidat demeyi bırakın. Şu bidat, bu bidat, o bidat...” 
Mesele şudur: İslam bu bidat, şu bidat, bunu yapmayın, şunu yapmayın diyerek size işleri zorlaştırmaz. Fakat bu sınırlamalarda bir hikmet vardır. Çünkü şeytan her zaman buradadır ve bizim sapmamızı ister. Şeytanın ihtiyacı olan şey başta çok küçük bir açıyla sapmanızdır. Bir derece bile olsa. Eğer düz bir çizgin varsa ve bu çizgiden sadece bir derece saparsan, başlangıçta doğru çizgiye bir derecelik açıyla başka bir çizgi çizersen, farkı çok zor fark dersin. Çünkü birbirlerine o kadar yakındırlar ki fark belli olmaz. Fakat o çizgiyi devam ettirsen birbirlerinden kilometrelerce uzaklaşana kadar devam ederler. Bu yüzden şeytan sizi doğru yoldan bir adım uzaklaştırmakla işe başlar ve her şeyi oradan büyütür. 
Şeytanın insanları putperestliğe düşürme yöntemi şudur: Nuh'tan (a.s) sonra inanan kişiler O'nun mesaji” ni takip ediyorlardı. Nuh'un (a.s) devrinde yaşayan, El Sören herkes ölmüştü. Sadece ona inananlar kalmıştı. 
rındaki salih insanlar öldüğü zaman şeytan á Seldi ve dedi ki: “Niye salih insanları size hatrlatmasi j A á 


Yani niye bu salih insanların heykellerini yapmıyı sunuz. Böylece iyilikler yaparsınız. Heykeli görürsür ve o iyi adamı hatırlarsınız. y 

İnsanlar bu fikri beğendi. Güzel bir fikir dediler, Bi bu geçmişin saygın insanlarının heykellerini dikmeliyiz dediler, Sonra yavaş yavaş şeytan onların akıllarını çe ve bu heykellerden yardım dilemeye yöneltti. Bu salih! 
insanlardan bir şeyler isteyin dedi. Böylece Allah ile beraber tapılan putlara dönüştüler. 

Belki bu süreç asırlar aldı; fakat şeytan işini yavaş yavaş ama emin olarak yapıyordu. Bu yüzden İslam bütün * 

bu kapıları kapatmak için bu sınırlamaları koymuştur. | 

Ömer bin Hattab da kendi yönetimi sırasında bir sapma 

olmaması konusunda emin olmak istiyordu. 


Mesela Şeceretü'l Rıdvan vardı. Şeceretü'l Rıdvan | bir sedir ağacıydı. Resulullah (s.a.v) o ağacın altına oturmuş ve sahabeden bağlılık yemini almıştı savaşmak için. 
Hikâyenin arka planı şuydu: Resulullah (s.a.v) umre yapmak istemişti ve sonra Kureyş tarafından engellenmişti. l Bu yüzden Resulullah (s.a.v) Osman ibn Affan'ı delege olarak gönderdi. Osman ibn Affan Mekke'nin liderleriyle buluşmak için Mekke'ye gitti fakat sonra geri dönmesi 


nusunda söylentiler yayılmıştı. ü 


(s.a.v) sahabeyi topladı ve kendisine bağlılık vaadinde 


1 istedi. Ne vaadiydi? Ölmeyi vaad ediy 


un yanlış bir söylenti olduğ 
‘bu biat İslam tarihinde çok önemli b i Biati olarak geçer. Rıdvan vaadi, niye Rıd iva e ? Rıdvan memnuniyet demektir. Ve Allah bu biat ten hoşnut olmuştu. Allah bu biati verenlerden hoşnut olmuştu. 

Ve Allah bundan Kur'an'da Fetih suresinden bahsetmiştir. “O ağacın altında sana biat ederlerken Allah o müminlerden razı olmuştur.” İşte bu ağaç Rıdvan ağacıydı. Hz Ömer'in (ra) zamanında bu ağaç geçmişin kutsal emaneti olmuştu ve insanlar ağacı ziyaret ediyorlardi. O özel bölgeden bereket elde etmek için o ağacın yanında namaz kılıyorlardı. Orası İslam için önemli bir tarihi mekândı. Vaadin yapıldığı yerdi ve oldukça önemli bir yerdi. Peki, Ömer bin Hattab ne yaptı? O ağacı kesti! 

Ağacı kesti! Şimdi bundan dolayı çok üzgün olabilirsiniz. Çünkü o ağacı ziyaret edip görmek isteyebilirsiniz. 
Burası Resulullah'ın oturduğu yerdi, sahabenin bulunduğu yerdi. Fakat Ömer Bin Hattab bundan hoşlanmadı ve ağacı kesti. Niye? Çünkü Ömer bin Hattab bu ağacın ibadet edilen bir objeye dönüşmesini istemiyordu. Onun bir bereket objesi olarak algılanmasını istemiyordu. İn sanlar gidip o ağaçtan bereket umuyorlardı. O sade bir ağaçtı. Faydası dokunmazdı, zararı olmazdı. Resu- 

(s.a.v) altında oturmuş olsa bile bu bir eke mez, ben onu keseceğim.” dedi. Ömer Bin Hi F 


a 


ğı u. 
Sahabenin bu bölge için çok yoğun duyguları ı dı. Çünkü orada olan onlardı. Resulullah (s.a.v)'e orac biat edenler onlardı. Ömer de onlardan biriydi. Yani b bölgeye aşırı bir derecede duygusal bir bağlılıkları va dı Onlara Rıdvan vaadinin muhteşem anılarını hatırlatıyor du. Fakat Ömer bin Hattab böyle düşünmedi o bu işi l etkilerini düşünüyordu. Geleceği düşünüyordu. Bu yüzden ağacı kesti, 

Bir başka olayda bazı adamların belirli bir bölgede namaz kıldığını gördü. Orada namaz kılıyorlardı. Ömer: “Niye burada namaz kılıyorsunuz?” diye sordu. Onlar 


da “Resulullah (s.a.v) burada namaz kılıyordu.” dediler. 
Ömer dedi ki: “Eğer namaz vakti olursa 


namaz kılın aksi takdirde burayı terk edin!” 


Ve sonra dedi ki “Sizden önceki ümmetleri helak eden şey peygamberlerinin yerlerini ibadet yeri yapmalarıydı. Peygamberin namaz kıldığı yeri öldüğü yeri ibadet yeri yapmışlardı. Bu onları helak etti!” 


(s.a.v) cennet ehlinin, pe 


Ömer b. Hattab ile bir arada bulunmak istedi ji * yicanızı hemen kabul edecek ve size dünyalar de o S verecek. Çünkü cennette zaman kısıtlaması yok. Bir li- r mit yok. Ebedidir. Milyonlarca yıl değil, binlerce yıl değil. 
Devam eder, eder, eder... 

Energizer pil firmasının sloganını bilirsiniz. Onun enerjisi biter de, siz cennette ölmezsiniz. Çünkü siz asla ölmeyeceksiniz. Cennet sonsuzdur. Yani Ömer bin Hattab ile görüşebilir ona nasıl Müslüman olduğunu sorabilirsiniz. Ona Allah yolundaki cihadını sorabilirsiniz, davasını sorabilirsiniz, ibadetleri hakkında sorabilirsiniz. 
Size bir aylık, bir yıllık, ne kadar süre isterseniz ayırabilir. 
Onun da vakti sonsuz, Sizin de... “Onlar, kardeşler olarak karşılıklı tahtlar üzerindedirler.” 

Sahabe hakkında, cennet hakkında bunca şey bildikten sonra yalnızca akıl sağlığı yerinde olmayan bir kişi böyle bir lütfu geri çevirir! Bir insan nasıl olur da cennetten haberdarken uyuyabilir? Nasıl olur da cehennemden haberdarken uyuyabilir? Fakat bizler uyku halindeyiz. 
Gaflet içindeyiz. Ve bizlerin sıkıntısı da şu ki, bu uyaniş ancak öldüğümüzde gerçekleşiyor ' pili den önce uyanmayı nasip etmesini istemeliyiz. 
günahlarımızın bağışlanması için tövbe etmeyi VE b. Hattab gibi şehid olarak ölmeyi» bizi mdai ki 


de onlarla bir araya getirmesini istemeliyiz- » i 


sılsa birçoğunuz diyor ki: “Yeterince öğrenmiyoruz d fazla öğrenmek istiyoruz.” Birçoğunuz diyor ki: “İsla, öğrenmeye yeterince vakit ayıramıyoruz.” değil mi? H piniz daha fazlasını yapmak istiyorsunuz. 

Peki, sizi İslam'ı öğrenmekten ne alıkoyuyor? 

Meşgulsünüz! Yapacak çok işiniz var. 

Hayatınızı kazanmanız gerek. 

Aileniz masrafınızı karşıladığı için çalışmak zo değilseniz, üniversiteye gitmeniz gerekiyor. 

İslam şeriatını öğrenmek için yeterli vaktiniz olmadığından şikâyetçisiniz, değil mi? 

Sahabelerin yapacakları işleri olmadığını mı zanne- | diyorsunuz? Onlar nasıl öğrenebildi ve siz nasıl öğrenemiyorsunuz? 

21. yy'da yaşıyoruz diyebilirsiniz. İşler daha karışık artık. Hayat zorlaştı, daha fazla çalışmak gerekiyor. Eğer zannınız buysa yanılıyorsunuz. Gerçekte sizin sahabelerden daha fazla zamanınız var. 
kazandı. Hiçbirisi ağ ü madı. Çalışmak zo 


yokum, yaz tatiline çıkıyorum.” diyemezsiniz. Eğer ilgi- # mezseniz bitkileriniz ölecektir. Onlar için her gün orada olmanız gerekir. 

O günlerde iş hayatı zordu. Çok fazla zaman ve çaba harcamanız gerekiyordu. Peki, nasıl oldu da sahabeler ikisini de yapabildi? Resulullah'dan (sav) bir şeyler öğrenirken aynı zamanda nasıl dünyalık geçimlerini kazanabildiler? 

Sahabeler (r.a.) çok aktifti. Tembel olmaktan çok uzaktılar. Kendi çıkarları, refahları için yaşamıyorlardı. 
Sahabeler (ra.) hayatlarını kazanmak zorundaydılar. 
Bazıları suffa ehli gibi fakirdi. Çalışma imkânları olunca çalışıyorlardı. Suffa ehlinden bazıları, Medine dışındaki ormanlara gidip odun toplayarak geçiniyordu. Eğer iş Varsa çalışıyorlardı. Fakat onlar için yapacak iş yoktu. Bu yüzden işsizdiler 

Peki, onlar nasıl yaptı? Nasıl oluyor da biz bugün Yapamıyoruz ama onlar başarabiliyordu? 


Bakalım Ömer (ra) nasıl başardı? 


© Ömer bin Hattab'ın (ra) ilgileneceği bazı işler vardi. 
Ensar arasından ortakları vardı. Bir anlaşma yaptılar. 


Medine'nin dışında varoşlar da 3 


ceğim, Sen işe bakacaksın. Nöbetleşe iş yaptılar. Bir Ömer (r.a.) çalışıyordu, Ensar İslam'ı öğreniyordu. Diğ gün değişiyorlardı. A 

Ömer Bin Hattab ve ortağı iki kat çaba gösterir lardı. Ömer (ra.) hem kendi işini hem ortağının işi i yapmak zorundaydı. Ortağı da hem kendi işini hem de Ömer'in (r.a.) işini yapmak zorundaydı. Bu bize şunu anlatıyor: Müslüman olarak kâfirler gibi hayatınızı kazanmak zorundasınız, Allah azze ve celle rızık konusunda kâfir ve mümini bu noktada ayırmaz. Hepiniz çalışmak zorundasınız. İnsanlar, hayvanlar, bitkiler... Geçinmek zorundasınız. 

Resulullah (sav) bize tevekkülü öğrettiğinde bile ne dedi? “Şayet siz Allah'a hakkıyla tevekkül etseydiniz sabahleyin aç gidip, akşamleyin tok olarak dönen kuşları rızıklandırdığı gibi, sizi de rızıklandırırdı.” (Tir mizi 2447, İbn-i Mace 4164, Ahmed 1/30, 52, Hâkim 4/318) 


çıkıp, geç saatte dönüyorlar. Tüm gün çalışıyorlar. İ bu tevekküldür. Bu hadis bize tevekkülü tanımlıyor, 


ların sabahtan güneşin batışına kadar yapacak çok var. Ama eve tok dönüyorlar. 


 Kafirin tüm istediği hayatını dünya için kazan: k. Ama bir Müslüman olarak biz hayatımızı ahiret için kazanıyoruz. Dünya ahirete giden bir köprüdür. Fazla- dan gayretiniz sizin ahiretiniz içindir. Bu da bir Müslüman olarak başarmanız için sizin kâfirlerden iki kat fazla gayret göstermeniz gerektiği anlamına geliyor. İki kat... 
Kâfirle aynı olamazsınız iki kat çalışmanız gerekiyor. İki kat çaba iki kat zaman. Eğer rızık sistemi bugün çok kanışıksa ve çok vakit alıyorsa, sizin için dünya ve ahirette başarılı olmanın tek yolu: eğlencenizden ve uykunuzdan kısıp yapmanız gerekeni yapmaktır. 

Müslüman olarak hayatınızın tek bir dakikasını bile boşa harcayamazsınız. Bir dakikasını bile! Müslüman vakit öldürmek için çaba harcamaz. Çünkü vakit geçiyor. 


Ve bu sizin için bir geri sayımdır. 


US News and World Report'a göre: k. 
“Bugün Washington, karşı koyuyor. 11 Eylül, dırılarından beri tekrar eden yanlış adımlardan soni Amerika hükümeti, Soğuk Savaş'ın doruğundan | yana eşi görülmemiş bir siyasal mücadele batılmış du rumda.” 
“Askeri-psikolojik harekat timlerinden, medyai a 

ve düşünce kuruluşlarına açıkça para sağlamak için yapılan CIA gizli operasyonlarına... Washington, sadece Müslüman toplulukları değil İslam'ın kendisini de değiştirme seferberliğine milyonlarca dolar yatırı- 


» 


yor. 


Şimdi bunu tekrar dinleyin. Amerika, İslam'ın kendisini değiştirmeye çalışıyor. Hiç utanmadan, “Sadece f Müslüman topluluklara değil dinin kendisini değiştirmek f istiyoruz.” diye açıkça dile getiriyorlar! 

Muhtemelen İsrailoğulları zamanında Allah'ın kitabıni değiştiren hahamlar bunu böyle açık bir şekilde söylemeye asla cesaret edemezlerdi. Bunlar, hiç gizlemeden “İslam'ı değiştirmek istiyoruz. Evet, istiyoruz” diyorlar. 

Makale şöyle devam ediyor: 
kede...” 

“Washington Ísla 
Müslüman okulların 


“En az iki düzine ük 


mi radyo ve TV programları daki müfredatlarını değişti 


a 


edecek, eski Kuran'ları koruyacak ve hatta 

okullar insa edecek.” 

© Burada gördüğümüz gibi modern -onların tanımına 

- İslam'ı teşvik etmeye çalışıyorlar. Ve bunu yapmak 

için milyonlarca dolar harcıyorlar. “Dininizi değiştirmek 

istiyoruz” diye açıkça iddiada bulunduklarını duyduğunda 

Allah'ı (cc) ve İslâm dinin biraz seven her Müslüman'ı bu 

öfkelendirmeli ve “Nasıl cüret edersiniz? Siz kimsiniz ki 

bize İslam'ın ne olup olmadığını anlatıyorsunuz?” demeli değil mi? 

“Sivil Demokratik İslam” başlıklı bu raporu, bir mürtetle evli olan Yahudi Sheryl Bernard kaleme almış. Daha kötüsü olamazdı. Kocası Zalmay Halil Zad, eğer bir ara Müslüman olduysa bile artık bir mürteddir. Bildiğiniz gibi bu şahıs Amerikan devletinde çok önemli mevkilerde yer almıştı. Bir dönem Birleşmiş Milletler büyükelçisiydi, Afgenistan ve Irak büyükelçiliği yapmıştı. Yani onu çok hassas mevkilere koyuyorlar. Sheryl Bernard ise onun karısıdır ve “Sivil Demokratik İslam” başlıklı raporu RAND kuruluşu için hazırlayan kişidir. 

Başlıkta onların nasıl bir İslam istediklerini, bize i sil bir İslam dayatmak istediklerini görebilirsiniz ve arada, takip etmemizi istedikleri kendilerine özgü modelini bize dayatmak için orduların! yol 


E E 


settiği önerilerden birinde şöyle diyor: “Onla lışmalarını yüksek maliyetli de olsa yayınlayın ve tın.” 

Peki onlara göre ılımlı Müslüman kimdir? Mera meyin, kimin ılımlı Müslüman olup olmadığını tanımla mak için bir liste bile yayınlamışlar. Yani çok detaylı bir çalışma yapmışlar. Gelin onlara göre ılımlı Müslü kimmiş bir bakalım: 


Ilımlı Müslümanların Özellikleri: 


Birincisi “Demokrasi” Yani ılımlı Müslüman, demokrasiye ve demokratik sisteme inanan kişidir. Şimdi, Demokrasiyi benimseyen bazı Müslümanlar var. Ve der- | ler ki: “İslami sistem olan “Şüra”, demokrasiye benzerdir. 
Öyleyse Müslümanlar olarak demokrasi kavramını kullanabiliriz Ama gerçekte “Şüra”ya inanıyoruz.” Ama “Demokrasiden bahsettiğimizde Batı'ya daha cazip geldiğini çünkü onların “Şüranın İslami konseptini anlamadıklarını” söylüyorlar. Eğer kendilerine demokrasiyi getirmek isteyen insanlar olarak sunarlarsa. İslam dünyasında var olan diktatörlüğü değiştirmek için Batı'nın yardımını ve desteğini alabileceklerine inanıyorlar. İşte tam burada büyük bir problem var, Çünkü birincisi; demokrasi, İslami 

değildir. Demokrasi bir sistemdir ve İslam bize tamamen farklı bir sistem getirmiştir. Eğer gerçekte İslami devlet ve Şura sistemine inanıyorsan o zaman “Şura” de, olduğu gibi isimlendir ve ona demokrasi deme! a 


“Demokrasiye bağlılık | ışıldığı gibi olmalıdır.” 
neyin. Hayır! Bu tatmin edici değil, Bizim istediğimiz. 

batı geleneğinde anlaşıldığı gibi bir demokrasidir aha da ileri giderek diyorlar ki: “Demokrasiyi des kle, ek, İslam Devleti anlayışına karşı olmak anlamına gelir.” Yani ılımlı bir Müslüman, İslam devletine karşı olan demokratik sisteme inanan bir Müslüman'dır. 

Ve sonra diyorlar ki: “Yukarıdan şu sonuç çıkıyor; bir grubun, hükümet kurmak için seçimleri destekemeyi bir araç olarak görerek kendisini demokratik olarak adlandırması -Mısır'daki Müslüman Kardeşler örneğinde olduğu gibi- yeterli değildir.” 


Rapora göre ılımlı Müslüman “Bir mezhebe bağli olmayan hukuk kaynaklarını kabul etmek” demektir. 
Yani, insan yapımı hukuku memnuniyetle ve açıkça takip etmen anlamına geliyor. Yine bu raporda “Ilımlı Müslümanlar ve radikal İslamcılar arasındaki ayrıcı çizgi, şeriatın uygulanıp uygulanmaması meselesidir.” ifadelefi yer alıyor. Onlara göre şeriatın uygulanmasını isteyen her Müslüman, aşırıdır. Ve ılımlı bir Müslüman; Fransız Hukuku'nu, İngiliz Hukuku'nu ya da Uluslararası Hukuku -insan yapımı olduğu sürece ne olursa olsun» kal 


etmek isteyen Müslümandır. fer. 
Ilmlı bir Müslümanın üçüncü özelliği; Kadini 


k ve dini azınlıkların haklarına say3' duymaktır. 


saai i bir Müslüman'ın dördüncü özelliği; “Te: me ve yasalara aykırı şiddete karşı olmak” Yani b savunan bir Müslüman, işgali reddeden bir Müslüm İslami kanunlara göre yaşamak isteyen bir Müsli aşırıdır. Ve ılımlı Müslüman, Amerika ordusunu top larını işgal etmeye davet eden, insan yapımı kanunlara uymaktan memnun olan Müslüman'dır. Zulme karşı kendisini koruma şerefi ve izzeti olmayan bir kişidir. Bu ılımlı bir Müslüman 'dır. | 


Gördüğünüz gibi, onlar için ılımlı bir Müslüman hakikatte bir gayrimüslimdir. Çünkü verdikleri bu dört tanıma göre bu küfürdür. İslam değildir! 

Bu kadarı ile de yetinmemişler! Bir Müslüman'ın yamitlaması için anket bile oluşturup böylece onu yanıtlayan Müslümanı “ılımlı” ya da “aşırı” olarak sınıflandırmışlar, Bütün bunlardaki kibri ve Müslümanlara küçümseyici baz kışlarını görmememiz mümkün değildir. 

Burada bizim akidemizi test ediyorlar, imanımızı test” ediyorlar ve bize puan veriyorlar. Anket söyle; 


ğ “Grup (ya da birey) şiddeti destekliyor ya da ona göz yumuyor mu? Eğer şiddeti şimdi desteklemi: 


ve ona göz yummuyorsa, geçmişte destekledi ve yumdu mu?” Eğer şimdi “şiddete” karşı konuş 


wi L İluslararası kabul görmüş insan haklarır tekliyor mu?” 

© “Herhangi bir şeyi hariç tutuyor mu (mesela din özgürlüğüne ilişkin)?” Yani iddet hukukunu uygulamak istiyorsanız, bu aşırılıktır. 

“Din değiştirmenin bireysel bir hak olduğuna inamiyor mu?” Yani bir Müslüman, Yahudi ya da Hristiyan olmak istiyorsa, ineğe, maymuna ya da yılana tapmak istiyorsa buna hakkı olmalıdır. Hak yola hidayet edilmiş ve Müslüman olmakla şereflendirilmiş ve Allah'ı (cc) bilen, Muhammed'in (s.a.v) yolundan giden bir Müslüman, Allah'ın (cc) nimetlendirdiği böyle bir insan, bundan sonra ineğe tapmak istiyorsa bunu yapmaya hakkı olmalıdır. 

“Devletin, şeriatın suçlar hukukunu uygulaması gerektiğine inanıyor mu?” Yani hiçbir had cezası olmamalıdır. 

“Devletin, şeriatın medeni Hukuk bileşenini uygulaması gerektiğine inanıyor mu?” Mesela evlilik meseleleri, çok eşlilik gibi.... 

“Ya da şeriatsız seçenek niyor mu?” 

? Sebze 

Sübhanallah. Burada nelerden bahsediyoruz“ 


Pazarından patates ve soğan almaktan mi? Şeriatsız se- 


ler olması gerektiğine ina- 


“konuda an seçmeli sorular veriliyor: 
istersin?” > Ni 
Allah (cc) şöyle buyurmaktadır: “Hayır, Rabb and olsun ki; aralarında çekiştikleri şeylerde hakem tayin edip sonra haklarında verdiği hüküm. 
den dolayı içlerinde bir sıkıntı duymadan kendilerini. 
tamamen teslim etmedikçe iman etmiş olmazlar.” 
(Nisa, 65) 

Bir Müslüman Allah'ın (cc.) yasasını kabul etmedikçe Müslüman değildir. Bir Müslüman Resulullah'ın (s.a.v) sünnetini kabul etmeyi reddettikçe Müslüman değildir. 


Sonra anket devam ediyor: “Dini azınlıkların Müslümanlarla aynı haklara sahip olması gerektiğine inanıyor mu? Dini azınlığın bir üyesinin Müslümanların 


görevi olabileceğine inanıyor mu?” Biz bu soruya “Ha yır” deriz, yüksek makam sahibi olamazlar, Çünkü Allah 


f üşünürseniz size ayet- 
(Al-i Imran, 118) Bu ayet, Yahudileri VE 


olduğuna inanıyor mu?” Bu ko 


yok. et ehline ilişkin yasalara göre bu böyledir. 
Ve ardından: “Mezhepsiz hukuk ilkelerine dayanan herhangi bir hukuk sistemini kabul ediyor mu?” 
Yani tüm bunlar küfürdür. İşte tüm bu maddeler, onlara göre ılımlı bir Müslüman'ı oluşturan şeylerdir. RAND raporundaki bazı tavsiyeler ve ılımlılar/RAND Müslümanları ve aşırılar/hakiki Müslümanlar arasında ayrım yapma meselesini konuştuk. Bu çabalar 11 Eylül'den beri devam ediyor. Önceden böyle bir şey olmadığını söylemiyorum. Fakat 11 Eylül sonrası buna daha çok ehemmiyet verildi. Tıpkı “US News and World Record” raporundan bahsettiğim gibi: Diyor ki: “11 Eylül saldırılarından beri tekrar eden yanlış adımlardan sonra Amerika hükümeti, Soğuk Savaş'ın doruğundan bu yana ilk kez bu denli geniş bir siyasal savaş kampanyasına atılmış durumda.” 


a panei ap 


Í Elyeyri'nin kitabında şöyle bir bö p tün dünya İslam'daki bir ibadete karşı | durumda. Ve bu da cihat ibadetidir.” Dini, politik, nomik, kültürel, güçlerini ve medyayı cihada karsı m cadele etmek için harekete geçiriyorlar. Dini güçlerine örnek olarak şunu göstermek mümkündür: Hristiyanlar ve Yahudiler yaptıklarını meşrulaştırmak için dini kullanıyorlar. Ortadoğu'ya yapılan bütün müdahaleler İsa'nın geri dönüşüne ve Armegedon savaşına bağlanıyor ve bu olay çok üst düzey politikacıların bile niyetlerinde görülebiliyor. 

Mesela Abu Mazen, Bush ile bir toplantısından bahseder. Bu toplantıda Bush'un ona “Tanrı beni Afganistan'ı işgal etmem için bilgilendirdi" dediğini aktarır. Yani, burada yaptıklarını meşrulaştırmak için dini kullandığını görüyoruz. Yahudiler de Süleyman'ın tapınağını yapmak için Mescid-i Aksa'yı yıkmaya çalışıyorlar. Aslında o bir tapınak değil mescitti. Niye yıkmak istiyorsunuz ki? Neticede Süleymanlas) ve Davudlas) mescitte namaz kılar dua ederdi, Mescid-i Aksa'yı yıkmak için dini kullanıyorlar. Politik güç ve bütün dünyadaki diplomasi bir fikir 


etrafında toplanıyor. Ve bu fikir “İslami terörle’ mücadele etmektir. 


Avrupa Birliği, “İslami terörle” mücadele e ; tmek için toplanıyor. NATO, “İslami terörizmin” meydan okuma" 


F| 


7 de tümden savaşa dâhil olmuş durumda... 

Medya islam in ne olduğu konusunda kitleleri aldatmada olağanüstü bir iş çıkarıyor. Kültürel cephe, popüler cephe, hepsi cihada karşı durumda! Yusuf EHyeyri'nin kitabında şöyle bir ifade bulunuyor: “Allah (cc) şöyle buyurmaktadır: Savaş hoşunuza gitmese de size farz kılındı. Olabilir ki siz, bir şeyden hoşlanmazsınız; oysaki o sizin için bir hayırdır. Yine olabilir ki, siz bir şeyi seversiniz oysaki o sizin için bir kötülüktür Allah bilir, siz bilmezsiniz." 

Birçok cemaat ve hareket; 'cihattan önce terbiye ve hazırlık dönemi olmalı, kitleler ıslah edilmeli demekte ve bu bilgiyi şöyle sunmaktadır. Terbiye, cihadın ön koşuludur. Terbiye yoksa cihat yapamazsın. Gerekli olan..! 

Dikkat edin, olsa iyi olur değil, onsuz cihat edemezsin diyorlar. Bazıları da biz Mekke dönemindeyiz diyor! 
Şartlar uygun değil! Fikirlerini böyle savunuyorlar. Böylelikle, cihadı erteliyorlar. Bu iddiaya cevap vermek adına bizde onlara başka bir soru sorarız. İslam'la henüz yeni müşerref olan birine oruç tutmadan önce terbiye olman gerekli der misiniz? Ona biz şimdi Mekke döle © yüzden oruç tutmana gerek yok der misiniz” 


dk Ve, iç terbiye ol. İnşallah sonra ram?" i 


4 d 


yok. 
«O size cihadı farz kıldı.” 
© “O size orucu farz kıldı.” : vi 
© İkiside Bakara suresindedir. İkisi arasında hiçbir fark yoktur. Cihat size farz kılındı, oruç size farz kılındı. Peki, biz ikisine neden farklı davranıyoruz. Oruç, aslında cihattan sonra farz kılındı. Orucun farz oluşu daha geç bir döneme gelmektedir. Bazıları cihat terbiye ister oruç terbiye ve hazırlık istemez diyor. Peki, niye cihat 13 yıl sonra, oruç ise 15 yıl sonra farz ilan edildi? Bu iki yıl fark; nasıl ikisini farklı kılıyor? Yani ikisi de terbiye istiyorsa, insanlar oruç için beklemeli mi? Nasıl oluyor da cihad için terbiye gerekli diyoruz? 

Resulullah (s.a.v) bunu gerekli görmedi. Bir kişi İslam'a girince Resulullah (s.a.v) ona “git bir şeyhin gözetimi altında eğitim gör sonra cihada katıl” mı dedi? Resulullah (s.a.v) hiç “Denizaşırı ülkelere gidip İslam'ı öğren! 
Şu E yereileye git! Şu Şeyhin yanında çalış! Arapça öğren, sonra gel” dedi mi? 

Müşriklerden biri Resulullah | (sav)'e geldi; Medine'den biriydi. Müslüman değildi. Medine dışında dolaşıyordu, sonra Medine'ye geldi. Akrabalarını teker teker sordu. İnsanlar onlar Uhud'da Resulullah (s.a.v) ile birlikte dediler. Kendi kendine utan dedi. Bütün akrabalarım Uhud'da ben de Medine'de oturuyorum. Derhal Resulullah'a (s.a.v) gitti, şehadet getirdi ve orduya katık 


pi 


adamdan bahset bize.” Ebu Hureyre “O için bir rekât namaz bile kılmamıştır. Fakat çok fazla ödüllendirildi” dedi. 

İşte tam da bu yüzden, şehitlik bir insana başka bir ibadet bile olmadan çok yüksek bir statü veriyor denir. 
Kim bir Yahudiden daha fazla terbiyeye ihtiyaç duyar? 
Eğer insanların terbiyeye ihtiyacı varsa Yahudinin daha fazla vardır. Buhayri, Uhud'a Resulullah (s.a.v)'e geldi ve Müslüman olup cihada katılmak istedi. Ve orada şehit oldu. 

Resulullah (s.a.v) dedi ki “Buhayri Yahudilerin en iyisidir.” 

Buhayri, herhangi bir manevi yolculuğa katılmamıştı. 
Herhangi bir terbiye programına katılmamıştı. Ama Resulullah (s.a.v) onun için Yahudilerin en iyisi dedi. Niye? 
Çünkü Allah yolunda cihad etmişti. Ve hiç namaz kılmamiş, oruç tutmamıştı ve Yahudilerin en iyisiydi! Peki, o zaman insanlar niye cihad için terbiye gerekli diyor? 

Cevabı ayetin içinde! Sübhanallah. 

Hangi sorunuz olursa olsun Kur'an'a yönelin. Cevabini orada bulacaksınız. Allah (cc) söyle buyurmaktadır: “Savaş hoşunuza gitmese de size farz kılındı.” İşte sebebi budur. İnsanlar cihattan hoşlanmadığı için 


uydurduğu bahanelerdir. Allah (cc) şöyle buyurmak 

dır: “Hoşunuza gitmese de.” Savaşın gerçekliği u o gerçekten de berbattır ve çok zorludur! İnsanlar sevmiyor ve ondan kaçmak istiyor. Sahabe zama da oldu, bugün de bu durum aynı. E 

Selahaddin Eyyubi zamanında orduya gönüllü aranıyordu ve bazı şeyhler ve öğrencileri bu sese kulak verip, geldiler. Bu sırada, haçlıların Avrupa'nın her tarafından ordular hazırladığı haberi geliyordu... Üç tane ordu vardı. Bunların her biri dönemin en güçlü krallarının yönetimindeydi. İngiliz Kralı aslan yürekli Richard, Fransız kralı Philip ve Alman kralı Frederick Barbarossa. Sadece Frederick'in dahi 300 bin askeri vardı. 

Düşmanın ne denli güçlü olduğu haberi Müslümanlara geldiği zaman bazı ulema dedi ki “haydi geri dönelim!” Hemen fikirlerini değiştirdiler. Bu sözü diyenler ise ulemaydı! Savaşmaları gerektiğini biliyorlardı. Bu konuda hükmü biliyorlardı. Fakat, bir kuralı bilmek, onu takip etmek-onunla amel etmek anlamına gelmez, İşte bu nedenledir ki Allah (cc) kötü âlimler hakkında Araf Suresinde “köpek” benzetmesi yapmaktadır. 

Neden? 


l ağ bu kişiler Allah'ın ilmini biliyor ve onu terk 


Neden böyle yapıyorlar? ä d 


asıl önemli olan. Bunu diyorum; çünkü, birçok insan. 
“ölimler onu veya bunu yapmamıza fetva vermiyor!” diyor. Bu sizi ahirette kurtarmayacak. Eğer doğruyu biliyorsan onu takip etmelisin. Âlimler aksi bir şey söylese bile Allah (cc) şöyle buyurmaktadır: “Ey peygamber! 
Kâfirlere ve münafıklara karşı cihad et ve onlara karşı çetin ol. Onların varacakları yer cehennemdir. 
Ne kötü bir varış yeridir orası!” 

Bazıları diyor ki; ehli kitapla olan ilişkilerimiz barış ve diyalog üzerine kurulmalıdır. Fakat bu ayet diyor ki; ilişkimiz onlar cizye ödeyene kadar savaşmak olmal. 

Allah (cc) şöyle buyurmaktadır: “Kendilerine kitap verilenlerden Allah'a ve ahiret gününe iman etmeyen, Allah'ın ve Resulünün haram kıldığını haram saymayan ve hak din İslam'ı din edinmeyen kimselerle, küçülerek (boyun eğerek) kendi elleriyle cizye-Vi verinceye kadar savaşın.” 

Yine Allah (cc) bir başka ayette Müslümanlara savaş kurallarını şu şekilde açıklamaktadır: “Haram aylar çikınca bu Allah'a ortak koşanları artık bulduğunuz yerde öldürün. Onları yakalayıp hapsedin ve her gò- 


zetleme yerine oturup onları gözetleyin- Eğer tövbe 


ederler. namazı kılıp zekâtı da verirler5** d 


© ve terörizm dedikleri bu ibadet (cihat), bir suç e dikleri bu ibadet ve terörist olarak sınıflandırılan akipç leri aşırılıkçılar, devrimciler ve militanlardırlar demektedir. Ve bu nokta oldukça önemlidir! Çünkü ne zaman bu isimleri/tanımlamaları duyarsanız -mesela terörist- onu mücahitle değiştirin. Ne zaman terörizm kelimesini duyarsınız onu cihatla değiştirin. Cihat veya mücahit kelimelerini kullanmamalarının sebebi bunların Kur'an'ın kelimeleri olmasıdır. Bunları kullanamazlar ve bu yüzden başka kelimeler seçiyorlar. Ve kendi tanımlarını yapıyorlar, Bu isimlerle, yani terörist, terörizm ve diğer isimlerle kastettikleri şey aslında cihattır. Terörizm dedikleri şey asıl olarak cihattır. Bundan kasıtları cihattır ve münafıklar bu savaşlarında onlara yardım ediyor. Nasıl yardım ediyorlar? Münafıklar nasıl da cihat kelimesinin manasını değiştirmeye çalışıyorlar. 

Riyakârlar, nasıl da cihadın anlamını değiştirmeye çalışıyorlar! 

Birincisi: Cihad, savunma amaçlıdır. saldırı amaçlı değil. 

İkincisi; Cihad, yalnızca M tarmak için yapılır. 

Üçüncüsü: Cihad, yapılır. O (dedikleri) 

ve ajanıdır. 


üslüman topraklarını kur- 


yalnızca imamın izni ve talimatıyla imam da Yahudilerin ve haçlıların 


uygun değildir, küresel barışın hâkim nümüzde cihada yer yoktur. Wy 


Maalesef bu âlimlerin(!) Allah yolunda cihad hakkın. 


daki saptırıcı sözler yazdıklarını görüyoruz. visa 

Şeyh Yusuf El-iyeyri kitabında diyor ki: Mesele Allah yolunda cihada gelince, insanları cihadın tanımı konusunda saptırmak için (kullandıkları) gerekçeler ne olursa “olsun, Ümmet, Resulullah (sas) zamanından beri cihadın ne olduğunu ve ne anlama geldiğini bilmektedir. Cihadın vacipleri nelerdir, Cihadın sünnetleri nelerdir, cihadın kuralları nelerdir bilmektedirler. Ve biz bu bilgileri Kur'an'dan, sünnetten ve sahabelerin -Allah onlardan razı olsun- ve tabiinin uygulamalarından biliyoruz. Yani bugün, birinin çıkıp cihadı bizim için yeniden tanımlamasına ihtiyacımız yok. Doğudan ve batıdan yeni manalar aşırarak tanımlamasına ihtiyacımız yok. Çünkü bize Cihadın ne anlama geldiğini öğretecek yeterli malumat bizim mirasımızda zaten mevcuttur. Bu meselede hiç kimseye danışmaya ihtiyacımız yoktur. Çünkü bu mesele, Kur'an'da, sünnette ve sahabe (ra) uygulamalarında oldukça açıktır. 

Şeyh Yusuf ELiyeyri diyor ki: Cihad, kıyamet gününe kadar devam edecektir. Ve bu tereddütsüz, şüphesiz ilm-i yakine varan bir inançtır. Çünkü Allah ve onun eldisi bunu bize bildirmiştir. Ayette şöyle DUYU pr #f iman edenleri Sizden kim dininden SAM lin ki) Allah onların yerine öyle bir aA 


~À 


hiçbir zlar. İşte bu, Allah'ın bir lütfudur. Onu dile verir. Allah lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir. 
(Maide, 54) á 


Hilafetin yıkılmasından sonra kurulan grupların | si hilafet devletinin tekrar kurulması gereğini ve vurgulamaktadır. Geçen asrın 80'li 90'h yıllarında Hareketler, İhvân-ı Müslimin Hareketi, Cemaati Hizbut-Tahrir ve bazı Sufi aruplar hilafetin kurulması gerektiğinden bahsediyordu. 

Bu fikrin batı dünyası tarafından benimsenmediği, hoşlarına gitmediği ve hiçbir şekilde tolerans gösterilmeyeceği anlaşılınca bu grupların birçoğu hilafeti konuşmaktan tamamen vazgeçti. Bir diğer kısmı da gündemin- den çıkardı. Geriye hilafet devletinin tekrar kurulmasının vazgeçilmez olduğunu savunan az sayıda hareket kaldı. 

Hilafetin tekrar kurulmasını savunanlar genel olarak şu yöntemleri tercih etmektedirler: 

1- Davet ve ıslah yolunu tercih edenler: Bu kesime göre insanlar İslâmi terbiyeyle yetiştirilecek ve böylece hilafet kendiliğinden gelecektir. Bu metodu savunanların bir kısmı, *Terbiyeyle cihad edecek Müslümanları yetiştirelim; ondan sonra Allah ve Resulünün emrettiği değerlere ve nizama düşman olanlarla savaşırız” demektedir. 

2- Demokratik sisteme dâhil olarak iktidara gelmekle hilafet kurulur, diyenler gurubu. 

3- Hizbut-Tahrir ise siyasi ve entelektüel eğitim metodunu benimsiyor. Hilafetin entelektüel eğitim seni 


ne yükselmesiyle geleceğini savunuyor. 


4 


todu. 
© Brindi metodu, yoni terbiye metodunu savuna hiçbir zaman bunun nasıl ve ne şekilde yapılması e _tiğini açıklayamamıştır. Yani terbiye, zi ye ıslah sonsuza kadar sürebilir ve bu cihad görevini inkâr et. 
meye gölürür. Onlar aynı zamanda terbiyenin her nese değil de sadece bir nesil üzerinden geçtiğini unutuyorlar. 
Davetle başlayan ve cihadla tamamlanan Resulullah'ın (sas) terbiye metodu sadece onun zamanındaki nesil için geçerlidir. Her şey 23 yıl içerisinde oldu. Ümmetin bütün başarılı gelişmeleri bu nesil esnasında gerçekleşti. Tarih de buna şahittir. 

Demokrasinin bir küfür düzeni olduğunu kabul ederek 'biz bunu kabul etmiyoruz sadece iktidara gelmek için bir araç olarak kullanıyoruz ve iktidara geldikten sonra da İslami hükümleri uygulayacağız’ diyerek deği şim vaad edenler de bulunmaktadır. Bu sözleri ben 80'li 90'lı yıllarda İhvan liderlerinin hepsinden sık sık işittiğimi hatırlıyorum. Selefiler de İhvancılar arasında yapılan açık oturumlarda bu konuda birbirine çok ters düştüklerini hatırlıyorum. Ben de İhvan yanlılarıyla girdiğim tartış” malarda “Demokrasi İslam dışıdır kabul etmiyoruz; ama iktidarı ele geçirdikten sonra demokrasiyi yıkmaktır niyetimiz.’ cümlesini hep tekrar ettiklerini hatırlıyorum, 

Bu metodun temel üç sorunu vardır: 

Öncelikle bir taraftan, demokratik sisteme bağlılığı ni ilan etmek, takipçiliğini kabul etmek diğer yandan da buna inanmadığını iddia etmek apaçık dolandırıcılıktır. 


yarına inanıyorlar. Eğer dedikleri gibi anlaşma iseler o zaman onları aldatmaları doğru değildir. İslam, anlaşmalı toplumları aldatmayı yasaklıyor. Dediğim gibi bu birinci sorun. 

Bir yalanı tekrar tekrar söylediğiniz zaman buna artik inanmaya başlıyorsunuz, diğer sorun da budur, Bunu savunanları eskiden, 80'li yıllardan itibaren tanıyanlar zamanla ne kadar değiştiklerini anlamakta zorluk çekiyorlar, Şimdi artık bunların ileri gelenleri demokratik sisteme inandıklarını açık açık beyan ediyorlar. Ben de onların bu beyanlarını çok defa müşahade ettim. 

Bundan daha da öteye giderek mermiye değil de oya inandıklarını, oyların iktidar sahibini belirlediğini, oylayan kâfir bir partiyi iktidara getirse bile kendilerinin buna itiraz etmeyerek kabul edeceklerini açık açık söylüyorlar. Nereden nereye... 

Biz, Müslümanlar olarak İslam'ı insanların merhametine bırakamayız, “Onlar İslam'ı kabul ederse biz uygulayacağız, kabul etmezlerse biz onların isteklerini kabul edeceğiz. ” diye bir şey söz konusu dahi olamaz. Bizim bu konudaki duruşumuz açık ve nettir. İnsanlar istemiş veya istememiş. Biz kılıcımızın gücüyle yeryüzünde Allah'ın hükümlerini hâkim kılacağız. Zira Allah'ın insanlar için en Uygun yöntem ve nizam olarak seçmiş olduğu şeriat ükümlerini sempati yarışına koyamayız. 


di 


s na ibadet edilme eceği z 

rla mücadele etmek için gönderildim. 
bu yoldur. Resulullah'ın(sav) yolu, bizim takip, etmemiz gereken yol budur. Bahsi geçen bu demokratik sisteme sızma metodu Müslümanlara göre değildir. 

Müslüman bir sistemin içine gizlice içine sızarak, bir süre o sisteme hizmet edip amaçları yolanda sistemin savunucularıyla beraber çalışacak sonra da o sistemi yr kacak öyle mi? Müslümanlar bu gibi işlere girmezler. Zira bu usul Müslümanın tarzı değildir ve bu metodu Yahudi: ler ve münafıklar kullanır, bizler değil... Dost veya düşman ne olursa olsun bizde açık yüreklilik ve samimiyet görecekler, Biz niyetlerimizi hiç kimseden gizlemeyiz, davetimizi sesli ve açık bir şekilde yaparız “Sizin dininiz size bizim dinimiz de bize!' deriz. 


Nİ. 


— hteyol 


Biz Amerika veya başka bir Müslüman ülkenin yönetim sistemine sızmak istemiyoruz. Her yaşadıkları yerde, ister Endülüs ister Osmanlı hilafeti veya ister bugün yaşadıkları batı devletlerinde olsun, sistemin içine sızan Yahudilerdir. Onların gizli gündemleri var, bizimse yoktur. 
Yahudiler münafıklarla beraber Resulullah'ın hükümetine bile sızmaya kalkıştılar da Kur'an onları ortaya çıkardı. 
Onlar, dini akşam birakmak için gündüz kabul ediyorlar- 


e Müslümanların moralini bozmayı amaçlıyor- l 


İslam'a göre değildir. Bunu yapanlar 

yine sahip iseler o zaman bu işleri boşa çıkacaktır; 

bu yöntem Müslümanlar söz konusu olduğunda işlemez ve nihai anlamda da fayda vermez. Eğer bu yöntemi, kul lanarak başarı elde ettiklerini iddia ederlerse, bu durum kendilerinin Yahudi ve münafıkların durumuna düştüklerinin delili olur. Bununla bağlantılı başka bir noktaya temas etmek istiyorum. İslami terbiyeyle yetişmiş, İslami çevreden gelenler, siyasi sisteme dâhil olduklarında nasıl da değiştiklerini, kurnazlaştıklarını ve birer kurt haline geldiklerini görebiliriz. Nitekim Yemen'de tanıdığım bir İslami-siyasi hareket lideri bu sözlerimi teyit edercesine milletvekillerini kastederek “Biz onları oraya kurtlar arasına birer kuzu olarak gönderdik ki bize geri dönünce iskeletlerine kadar etleri yenilmiş hale gelsinler.” dedi. 
Bunun canlı bir örneği olarak Sudan ve Türkiye'yi gösterebiliriz. İslami bir hareket olarak başlayan iktidar partileri, zamanla bu bozuk sistem içinde diğerlerinden hiçbir arkları kalmadı. 


Hizbut-Tahrir metoduna da kısaca değinmek gerekirse... Hizbut-Tahrir grubuyla ilk defa Ürdün'de tanıştım. 
Bunlar hareketlerine sadık, hazırlıklı ve yetenekli insanardır. Hilafet fikrinin canlanmasında ve aynı zamanda İslam'ın devlet meseleleriyle işi olmaz anlayışının ortadan alkmasında büyük katkıları vardır; fakat metotları ve hareket tarzları yanlıştır. Yanlış ifadesiyle çaba ve pi arının tamamen faydasız ve işe yaramaz olduğunu € 


dinini hâkim kılmak hiçbir zaman mümkün olmayacaktır. 
Onlar bunu ancak karşılarında Allah için sahip olduklan her şeyini feda etmeye hazır bir grup insan var olduğu: nu gördükleri zaman, etkilenerek “Nusret verebilir yani bu harekete katılarak destek verebilir. 

Bunun yakın tarihte iki başarılı örneği vardır. Birincisi: Irak'ta direnişçilere katılan bazı Baas partisi üyesi subaylar; bir de Çeçenistan'da Cevher Dudayev. Kendisi Rus ordusunda yüksek rütbeli subay iken direnişe katıldı. 
Her iki başarılı “Nusret/yardım” örneğinde bunun tar tışmalarla, gösterilerle ve pankartlarla kazanılmadığını, ancak her şeyi ile Allah yolunda mücadele eden insanlar dan alınan ilhamla mümkün olduğunu gördük. 

Bütün bunlar bizleri hilafetin yeniden kurulması için tercih edilen dördüncü metoda sevk etmektedir: Allah yolunda cihad metoduna. 


Resulullah'ın (s.a.v) önce Medine'de bir İslâm devleti kurup, daha sonra cihad ettiği gerçeği genelde bize karşı delil olarak ileri sürülmektedir. Bu iddia sahipleri aslın da çok önemli bir gerçeği görmezden gelmektedirler. 
Resulullah(s.a.v), Medine'de devlet kurduğu zaman işgal edilmiş İslam toprakları yoktu. Bu ciddi ve büyük bir fark değil mi? Bugün İslam toprakları işgal altındadır. Bütün 

âlimleri şu anda İslâm topraklarının kurtarılması 


Bir şey farz-ı ayn olduğu zaman farz-ı ayndır. 
teorize veya hipotize ederek tartışamazsınız. Bunun hükmü de gerekliliği de açık ve nettir. Hizbut-Tahrir olarak şu anda hilafeti kurmak için cihadı bir metod olarak kabul etmeyebilirsiniz ama cihadın farz-ı ayn olduğunu da inkâr edemezsiniz. İşte Hizbut-Tahrir bu düşüncede deildir. Cihad, farz-ı ayn olunca (müdafaa cihadı) o zaman cihada katılmak için (imam, ebeveyn, eş, borçlu vs.) hiç kimseden izin alınmasına gerek yoktur. Bugün, belki de mükemmel değil ama mesela Afganistan'da Taliban yönetimi ve Somali'de Şeriat mahkemeleri gibi başarılı örneklerimiz bulunmaktadır.' Bu ülkelerde sadece Müslüman savaşçılar adaleti ve sağlam düzeni getirdi. Bunlara baktığınızda iktidara seçimlerle veya tartışmalarla değil de bileklerinin gücüyle geldiklerini görürsünüz. Devletlerinin yıkılmasına gelince sorun onlarda değildir. Çünkü onları yıkan yönetim metotları değil de ümmettin onları yalnız bırakması, Amerika başta olmak üzere düşmanlarının ise onları boğmaya çalışmasıdır. Her nasılsa onlar çatışmayı kaybetti ama savaş devam etmektedir. Mevcut durumları takip ediyorsanız ve dikkatli bir şekilde analiz ederseniz, orada savaşı kaybedenlerin Mücahitler değil de düşmanın ta kendisinin olduğunu göreceksiniz. Çok 


1 Dr. Enver Evlaki burada Afganistan'da 1996-2001 yılında iktidar 
olan Taliban Hareketini ve Somali'de islâm Devleti ilanında bulunup nispeten başarılı olarak -Etiyopya ve Kenya ion kadar- sürdüren İslâm Mahkemeleri Hareketini örnek olara! 


vermektedir. 


Burada benim cihad diye bahsettiğim şey ümmetin tar men harekete geçerek var gücüyle düşmanla sava ve onu mağlup etmesidir. Resulullah (s.a.v): “Düş canınızla, malınızla ve dilinizle savaşınız.” bi n tadır, Bu açıdan bakıldığında bir savaş alanında yürütülen bir çatışma ve mücadele bir de insanların kalplerine ve akıllarını kazanma yönünde yürütülen bir savaş daha 


vardır. 


Resulullah (s.a.v)'den rivayet edilen ES ey 5 
bölgelerin iman ile küfür savaşında önemli bi rol oynayacağından bahsetmektedir. Tabii ki kıyamete yakın gerçekleşmesini umduğumuz uyanış ümmetin uyanışı olacaktır. Fakat Resulullah'ın (s.a.v) vurguladığı, diğerlerinden daha çok bahsettiği bazı bölgeler vardır. Bu bölgeler günümüzdeki Afganistan ve muhtemelen onu çevreleyen bazı bölgelerin bulunduğu Horasan'dır. Bu hadislerden birinde şöyle buyrulmaktadır: “Siyah Sancaklılar Afganistan'dan çıkacaktır.” 

Bir zamanlar Afgan cihadı henüz başlamamıştı ve Afganistan komünistlerin egemenliği altındaydı. Komünizmden ne iyilik gelebilirdi ki? İnsanların pek çoğu bu hadislerde haber verilen gelişmelerin vuku bulacağı zamanı çok uzak görüyorlardı. 

Komünizm etkisine uzun yıllar maruz kalarak fesada uğrayan Afganistan bir süre sonra Allah yolunda cihad edilen müstesna bir yere dönüştü. Günümüzde devam eden cihadi hareketlerin tümünün kökeninin Afganistan'a dayandığını rahatlıkla söylemek mümkündür. İyice incelediğinizde herhangi bir cihad cephesinin izlerinin ya da köklerinin bir şekilde Afganistan'a dayandığını göreceksiniz. Bu dönemde maruz kaldığı komünizm ideoloji de neden olduğu istikrarsızlık sebebiyle Afganistan, İslam dünyasında belki de cehalet oranının en yüksek olduğu 


if 


nn derece düşük olduğu da ortadaydı. Ama onlar asırda, 21. asırda cihadı başlatan öncüler oldular. Cihad ruhunun yenilenmesi buradan başladı. Abdullah Azzam'n (rh) ilmi Afganistan'dan yayıldı. İşte Horasan burasıdır, Pakistan ve Afganistan İslam'la olan uzun ve sarp yolculuklarıyla beraber, büyük nüfusları ve bulundukları bölge, bu ümmetin yeni tarihini çiziyor ve çizecektir. Tarih dünyanın bu belirli bölgesinde oluşturuluyor. Bundan 20 yıl önce bu bölgenin cihadın dünyadaki karargâhı olacağı söylense muhtemelen çok az kişi buna inanırdı. Zira Afganistan sosyal yaşam, siyasi konum ve stratejik önem olarak hiç de günümüzdeki kadar önemli görülmüyordu. 
Dünya bunu dikkatle izliyor ve devam eden bu değişim ve kargaşa bunun bir yansıması, Bu değişimle birlikte gelen, onun kastedilmeyen ya da istenmeyen sonuçlarından birisidir. Değişim ve kargaşa, kaçınılmaz olarak onunla birlikte gelir! İstenilen o değildir, kargaşa değildir ancak değişimin ayrılmaz bir parçası olarak gelir, Doktorun seni tedavi ederken ameliyat esnasında kanını akıtması, etini kesmesi ve kemiğini kırması gibi... 


Resulullah (s.a.v) bazı muharebelerde ieee x simemesi, kadın, çocuk ve yaşlıların öldürülmemesi gibi talimatlar vermiştir. Ayrıca manastırlara çekilmiş rahiplerin de öldürülmemesini emretmiştir. Ne var ki, bu kuralların her birine istisnai durumların meydana geldiğini görüyoruz. Örneğin; Beni Nadir gazvesinde, Resulullah'ın (s.a.v) Palmiye ağaçlarını yakma emri verdiğini görüyoruz. Bu, ondan varid olan “ağaçları kesmeyin” emrine aykırıdır. Daha sonra Beyat denilen gece baskınında müşriklerin evlerine geceleyin baskın yapılır ve orada yaşayanlar öldürülür. Seleme Bin Ekva der ki: “Beyat'ta bizzat bulundum ve 9 evde ikamet edenleri kendi ellerimle öldürdüm.” Bu sahih Müslim'de geçmektedir. O gece açık bir şekilde burada kadın erkek ve çocuklar öldürülmüştür. Çünkü savaş gece vakti cereyan etmiştir ve sivillerin birbirinden ayırt edilmesi mümkün olmamıştır. 
Bunun da kadınları, çocukları ve yaşlıları öldürmeyin kuralına aykırı olduğunu görüyoruz. 

Ayrıca Resulullah'ın (s.a.v) iki kadının infaz edilmesi- 


ni emrettiğini biliyoruz. Bu kadınlardan birisi Resulullah'ı udi'ydi. Resulullah'ın 


(s.a.v) zehirlemeye çalışan bir Yah Resul (s.a.v) emriyle öldürülmüştür. Yine yaşlıların öldürüldüğü- 


i bulunmaktadır. Bu da İslâm'ın savaş- ne dair olaylar da eb = 


larla ilgili belirlediği genel kurallara 


Š tutulmalarına izin vermemiş ve onla- o ee esir alınsalar öldürülüyortardı. Ve bunlar rahiplerdi, dindar kimselerdi. Bunun da “rahipleri öldürmeyin” emrine aykırı olduğunu görüyoruz. 

Görüldüğü gibi İslâm tarihinde savaş kuralları açısından bazı istisna ve çelişki gibi görünen hususlar bulunmaktadır. Bu konuyu şu şekilde açıklayıp netliğe kavuşturmak mümkündür: İslam hoşgörü dinidir ve dinimiz savaşlar hususunda çeşitli kurallar koymuştur. 

Allah yolunda cihadı düzenleyen kurallar vardır ve bu kurallar diğerlerinin hakkını, hukukunu ve masum insanları korumak için vardır. Fakat ne zaman düşman hoşgörüden kaynaklanan bu kuralları istismar etmeye kalkarsa ve Müslümanlara zarar verirse, bu kurallar askıya alınır. 
Yani eğer düşman kendilerine karşı uygulanan bu kısit lamaları kullanarak Müslümanlardan faydalanmaya çal- 


şırsa, Müslümanların bu kuralları geçici olarak bir kenara koymalarına müsaade vardır. 


MN olursak; İslam, hoşgörüsünün kendi inde kullanılmasına izin tir. Böyle bir 
$ da vermeyecektir. Böyl 


(s.a.v) Beni Nadir kabilesinin ağas 

e emretmiştir. Çünkü Beni Nadir uzun st ablukaya kendini hazırlamıştı ve (dışarıda 

ağaçlarının. kesilmeyeceğine güvenmekteydi 


Resulullah (s.a.v) 


Bu yüzden manlar aleyhine kullanmalarına firsat ce ağaçların kesilmesini emretti. Niha 

şekilde Müslümanların bine söner eli va 


pr a) yesen öğrenmemiz Gereken çk 


gemi 1 Hz Ömer ile Ayyaş bin El 


nemli bir ders vardır. 
ir a İslam davetine ilk vyan bahtiyarlardandı, 

berimizindsav), İlahi dini ilan ettiği ilk günlerde nurlu kervana katılanlar arasında O da Yeti Müşrikle. 
rin işkencelerinden dolayı Habeşistan a hicret eden ikinci kafilede hanımı Esmâ ile beraber o da bulunuyordu. 
Tekrar Habeşistan'dan döndüklerinde, ikinci bir hicret başladı: Medine'ye yolculuk... 

Peygamberimiz henüz Mekke'de bulunuyordu, Müminlere Medine'ye hicret etmeleri için izin vermişti. 
Mekke'den ilk ayrılanlardan Hz. Ömer, müşriklerin şaşkın bakışları önünde Kâbe'de iki rekât namaz kıldıktan sonra, “Anasını ağlatmak, hanımını dul bırakmak ve çocuklarını yetim koymak isteyen varsa, şu vadinin arkasina gelsin, bana kavuşsun!” diye meydan okuyarak yola çıktı. Hz. Ayyaş bin Ebi Râbiâ ve Hz. Hişam bin Âs ona SM ediyordu. Daha sonra kendilerine katılanlarla 

e kişilik bir kafile Medine yolunu tuttu. 
ri reisi Ebü Cehil, üvey dayısı ia 

e'den ayrıldığını duyunca kardeşi Hâns! 
ie 
2 Peygamberimizi 


Ayyaş “Güzel in sahabilerinden birinin ismidir tedir ale sahip, müreffeh yaşayan” manāl 


a 


k ve işkenceye tabi tutacaktı. | 
Ebü Cehil, hicret eden Müslümanların rek Hz. Ayyaş'ı buldu. Onun merhamet hissin etti: “Annen yemin etti. Sen dönmedikçe ne Basina i tarak vuracak, ne de güneşin altından gölgeye çekilecek. Git, onu kurtar.” 

Hz. Ayyaş'ın yumuşadığını hisseden Hz. Ömer müdahale etti. Onu uyarmak istedi, “Ayyaş, yemin ederim ki, bunlar seni kandırmaya çalışıyor! Seni Mekke'ye götürüp dininden döndürmek isteyecekler. Onlara inanma!” dedi. 


Hz. Ayyaş, annesini çok seviyordu. Aynca Fiz. 
Ömer'in yardımıyla geçindiğini de belirterek şöyle konuştu: 

“Annem yemin etmiş. Onu yalancı çıkaramam ve ben senin malından geçinen bir dostunum.” diyerek gitmek istedi. Hâlbuki Allah'ın ve Resülünün emrine uyarak hicret etmişti. Ortada açık olarak görünen Allah nzası vardı. Ana baba hakkı daha sonra gelirdi. Hz. Ömer tekrar ikaz etti: “Ben kavmimin zenginlerindenim, servetimin yarısı senin olsun. Sadece, sen onlarla gitmekten vazgeç.” Fakat Hz. Ayyaş gitmekte kararlıydı. 
Israr edince, Hz. Ömer ona devesini verdi, “Bunlardan şüphelenirsen deveye bin, kaç ve kurtul!” dedi. 

Orada mevcut bulunan Müslümanlar da gitmesini istemiyorlardı. Hz. Ayyaş, yapılan istişareye uymamanın 


p” 


geçmi 

SE götürdüler. Ebû Cehil, işkenceye 
100 sopa vurdu. Daha sonra da SUSUZ ye 
ze i. Bununla, hicret etme niyetinde olan sahabilerin gözünü korkutmak istiyordu, 

Hz. Ayyaş bir hata yapmıştı. Diğer Müslümanlar ona iyi nazarla bakmıyorlardı. Onun dininden döneceğinden endişe ediyorlardı. Fakat sonradan vahyedilen bir âyeti kerimede, “Kendi nefislerine zulmedenlerin affolunacağı bildirildi.”* 

Hz Ömer, Hz. Ayyaş'a “Onlara inanma seni aldatmaya çalışıyorlar.” dedi. Buradan öğrenilmesi gereken ders kâfirlere asla güvenilmeyeceğidir! Sakın onlara güvenmeyin! 

S Özellikle Batı'da yaşayan Müslümanlar mücahitlerin an karşı savaşmasını (daha doğrusu Batı'nın saldır- a li karşı meşru müdafaaları olacak) anlamakta çe vaa Genel olarak Batılı halkların hedef TA i oğru bulmuyorlar ve şöyle diyorlar: 
a komsum çok hoş bir insan.” 
ni im iş arkadaşım harika biri.” 


‘S f arkadaşım çok kibar ve nazik biri.” 


yorlar, R phenn barışçıl yüzünü ve adını kire e elike e ŞU teröristler yaptıklarını bır 


k TE a 
© Komşunuz kötü biri mi değil mi diye 


bir hüküm çıkarırken komşunuz üzerinden bir kıyas. 
genelleme yapmanız veya tanıdığınız bir kişi üzerinden hüküm çıkarmanız doğru değildir; çünkü sıradan insanlar veya komşularınız Müslümanlara karşı savaşı yönlendiren aktörler değildir. Yüce Kur'an kâfirler hakkında hüküm verirken onların liderleri hakkında emir ve tespitlerde bulunur. İtip çekenlerden bahseder. Tanıdığınız insanlar veya bir futbolcu üzerinden inkâr edenleri tanımlamayın. Yargıyı kâfirlerin liderleri üzerinden çıkarmanız gerekir. İşte bunlar Allah'ın Kur'an'da bahsettiği ve “mele” adını taktığı gruptur. Birçok ayette Allah (s.v.t) “mele” grubundan (toplumun ileri gelenleri, ümerası ve elit kesimi) bahseder. Kur'an vaktini boş insanlarla ve hiçbir karar alma yetkisi olmayanlarla harcamaz. Kur'an iki tarafın da karar alıcılarından bahseder. İyi tarafın ve kötü tarafın liderlerinden/aktörlerinden bahseder ve onları gündemine alır. 

Tıpkı Şabat hikâyesinde olduğu gibi! Bu olay İsrailoğulları döneminde gerçekleşmiştir. Bunlar üç gruba ayrılmışlardır. Bir grup cumartesi günü balık tutarak günah işliyordu. İkinci grup emri bil matuf nehyi anil münker yapıyordu. Onlara, balık tutanlara, yaptıklarının yanlış olduğunu söylüyorlardı. Üçüncü bir grupsa bu konuda sessiz kalıyordu. 


- ve maymunlara dönüştürülüşünden, de bahsediyor. Bu şeytani işi engellemeye pre ların ise kurtulduğunu yine aynı surede öğreniyo-Tisha Kur'an'da hiçbir şey yapmayan, pasif kalan gruptan bahsedilmiyor. 

Yüce Allah Kur'an “mele'den bahsederken şöyle buyurur. “Kavminden ileri gelenler Nuh'a dediler ki; “Biz seni apaçık bir sapıklık içinde görüyoruz.” 

Allah (cc) Ad kavmi hakkında şöyle buyurmaktadır: Ad kavminin ileri gelenleri Hud'a “Biz seni kesinlikle bir beyinsizlik içinde görüyoruz ve gerçekten seni yalancılardan sanıyoruz” dedi. Yani Kur'an toplumlar- dan ve peygamberlerin davet süreçlerinden bahsederken liderler hakkında bilgi vermektedir! 


Allah (cc) Şuayb aleyhisselam'ın milleti hakkında şöyle buyuruyor: “Şuayb'ın kavminden büyüklük taslayan ileri gelenler dediler ki: “Ey Şuayb! And olsun ya bizim dinimize dönersiniz ya da mutlaka seni ve seninle birlikte inananları memleketimizden çıkarırız.” 


söz e yüce kitapta Firavunun halkından eg a pir kavminden ileri gelenler dediler ki: 

ağ m (Musa) usta bir sihirbazdır.” 
Sd “zl (a.s) aleyhine kışkırtan insan” 
4 “mi , “sanın istediklerini yapmasına 
öldüreceğiz » a) a © Zaman Firavun “biz onu Hit e © ileri gelenler inananlar! 

isi u kışkırtıyordu.” 


da senin durumunu görüşüyorlar, Şehirden hemen çık. Şüphesiz ben sana öğüt verenlerdenim.” dedi.” 

Sevgili kardeşlerim bugün de yapılan şey budur. Bu dini yok etmek için planlar yapıyorlar, Dolayısıyla hüküm söz konusu olduğunda genel halk tabakası ile ileri gelen azgınlar arasındaki farka dikkat etmek gerekir. 
Arkadaşlarınıza göre kıyas yapmayın. Zira onlar karar vericiler değildir. Allah kâfirlerin liderlerinin sizin dininizi öldürmek için planlar kurduğunu söylemektedir. Allah (s.v.t) onların gece gündüz bu iş üzerine çalışarak planlar kurduklarını ve planlarının dağları yerinden oynatmaya bile yeter olduğunu bildiriyor. Bütün bunlardan sonra hala kâfirlere güvenecek misiniz? 

Biliyor musunuz? Bu hoş komşuların, harika iş arkadaşlarının ihtiyaç duydukları tek şey bir Miloseviç tir (eski Sırbistan başkanı). Onun Sırplara “Müslümanlar şeytandır!” demesi Sırpların Müslümanların üzerine vahşi hayvanlar gibi saldırmalarına yetmişti. Bu olay 20.yüzyıl Demokrasiye, insan haklarına, lararası organizasyonlara güve- 


Avrupa'sında yaşandı. 
uygar dünyaya ve ulusl nenlere sözüm şudur: Sakın ola aptallaştırılmayın. 
Allah (ce) bizleri bu konuda uyarmakta ve şöyle buyurmaktadır: 4 
“Onlar (kâfirler) doğruyu anlamak üzereydiler. 


1 


liği : vi 
Mustalik Gazvesi'nde, muhacirlerden biti ensar e i tekmeledi. Ve ensar dedi ki: “Yetiş ey ensar” Soan muhacirlere karşı birlik olmak için çağırdı Ve muhacir: “Ey muhacirler!” dedi. O da muhacirleri çağın. 
yordu. Ve Resulullah'ın (s.a.v) ashabi arasında kavga başlamak üzereydi. Böylesine küçük bir meseleden dolayı... 

Resulullah (s.a.v) dedi ki: “Ben hala aranızda iken cahiliyenin çağrısını mı kullanıyorsunuz?” “Ben hala aranızdayken milliyetçilik, kabilecilik çağrısında bulunuyorsunuz.” Ve dedi ki: “Ondan uzak durun çünkü o kokuşmuştur.” 

Resulullah (s.a.v) tehlikelerden, milliyetçilik ve kabileciliğin kötülüğünden bahsediyor. Ve onlara diyor ki: “Ondan uzak durun! Çünkü o kokuşmuştur.” Ve diyor ki: “Kim cahiliye sancaklarını vükseltirse, cahiliyeye çağırırsa ve onun üzerine ölürse, O cehennemde olacaktır.” Cahiliyeye çağırmak milliyetçilik ve asabiyyedir. 
Yani milliyetçilik ve kabileciliğin hasedidir. 

İslam, yeni bir kimliktir. Bizim için yeni bir kimliktir. 
Resulullah (s.a.v) söyle buyurmaktadır. “Onları Müslü: iler mü'minler ve Allah'a ibadet edenler olarak en vol minleriz ve Allah'a ibadet edenleri 

gurur duyduğumuz kimliğimizdir. 


vetçilik ya da kabilecilik, onlara ne derseniz d da grupçuluk- o cehenneme yığılanlardan olacal Yani bu bir iman meselesidir. Bu, el Vela ve'l Bera'ya inanmayı merkez alıyor. Bizim bağlılığımız mü'min olanlara ve inananlaradır. Ve bizim Allah'ın (s.v.t) mesajını reddedenlerle hiçbir işimiz yoktur. 

Resulullah'dan (s.a.v) rivayet edilen bir başka hadiste şu gerçek dile getirilmektedir: “Cahiliyenin iki şeyi siz de kalacaktır bu asabiye -milliyetçilik ya da kabilecilik ile ölüme feryat etmek.” 


Bu çok tehlikeli bir illet ve şeytanın en önemli yöntemlerinden birisidir. Allah (cc) bizi şu şekilde uyarmaktadır: “Ve kullarıma de ki; Güzel sözler söylesinler! 
Çünkü şeytan, onların aralarını bozar ya da açar...” 
(İsra, 53) 

Kardeşin tarafından yanlış anlaşılabilecek bir kelime söyleyebilirsin ve bu savaşa yol açabilir. Şeytanın tek ihtiyacı; dilini sürçmen ya da yanlış bir kelime söylemendir. Ardından söylediğin hakkında, kardeşinin kalbiyle ona vesvese vererek oynar. Ve ardından, sadece oradan gelişir ve alevlenir. Bu probleme sebep olan tek şey, muhacirlerden birisinin Ensar'dan birisini tekmelemesidir. Allah en iyisini bilendir, belki kazayla oldu, belki de kasıtlı yapıldı. Her neyse, işte bu az daha savaşmalarına 


sebep olacak olan şeydi. 


iç gl var, Arasında çekişme olmayan komşu herhangi iki Müslüman ülkeye nadiren rastlyorsunuz. Komşu olmak zorunda dahi değiller. Pakistan ve Bangladeş komşu değil. Bu bütün Müslüman dünyada var. Orta Doğu'ya bakın. Her ülkenin kendisiyle bitişik, kendisini çevreleyen her ülkeyle sorunu var. Ve bu ük. 
kelerle farklı kabileler var. Bu kabilelerde farklı zümreler var. Bunların tümü asabiye ve cahiliye... 

Resulullah (s.a.v): “Bu, cahiliye dönemine aittir.” 
Buyurmaktadır. İslam'dan önceki cahiliye dönemine... 
Yani bundan uzak durmaya ihtiyacımız var. Herkes eşittir ve Allah (ce) sizin statünüzü sizin takvanıza göre belirler. 
“Allah'a en yakın olanınız; takva sahibi olanlarınızdır...” (Hücurat, 13) 


Irak'ın yöneticisiydi. Resulullah'ın (s.a.v) vefatından on yıllarca sonra yaşadı. İsmi Haccac bin Yusuf'tu adr acımasız bir diktatördü, zalim bir yöneticiydi. Tabiinden çok sayıda kişiyi öldürmüştü. 

Gençlere Haccac'tan bahsettiğim bir konuşmadan sonra bir erkek kardeşimiz bana yaklaştı ve “Bir sorum var” dedi. “Babası Yusuf aleyhisselam ise Haccac bin Yusuf nasıl böyle kötü ve korkunç olabiliyor?” Subhanallah! Aralarında binlerce yıllık fark var... 

Fakat aynı kişiye bir şarkıcıyı, bir aktörü veya bir futbolcuyu sorsaydım; o kişinin içini dışını bilirdi! Bir kimlik krizi var ortada. Ancak suç gençlikte değil gençlik bunun için suçlanamaz! Çocuklarını böyle bir çevrede yetiştiren aileler sorumluluklarını yerine getirmeliler. Çünkü okul çocuklara bunu öğretmeyecek ve medya da öğretmeyecek! Medya peygamberlerden ve sahabeden bahsetmeyecek. Devlet okulları da bundan bahsetmeyecek. Devlet okulları, size ve çocuğunuza dini, bir kültürmüş gibi öğ- 


retecek. i 

Fakat Halid bin Velid'den, Musa (a.s) dan, İsa (a.s) dan veya İbrahim (a.s) dan bahsetmeyecek Ömer bin dık'tan, Hz Hatice ve Hz 


Hattab'dan, Ebubekir Sıd 
Ayşe'den bahsetmeyecek. Bu yüzden gençler bu bilgi- 


lerden yoksunlar. 


nden koparın!" “Köklerini yok kuruyacak ve ölecektir. Eğer mi bir bağ yoksa tarihinle bir ilişkin yoksa sen hiç 

di $ i . Bu yüzden kahramanlarımızın hayatlarının de- 


öğrenmek bizim için aşırı derecede önemli bir la ledir. Bunlar bizim ünlülerimizdir, bunlar bizim rol modellerimizdir, bunlar takip etmek istediğimiz kişilerdir! 
Adını bilmek yetmez! Çünkü kişinin adını bilerek o kişiyi sevemezsin! 

Onlar hakkında daha fazla şey bilmen gerekir ve subhanallah bu insanları ne kadar çok tanırsan o kadar çok seversin. Kâfirlerin ünlülerini ne kadar çok tanırsan o kadar nefret edersin tabi eğer doğru fıtrat üzerineysen! 
Çünkü Resulallah (s.a.v) şöyle buyurmaktadır: “Öyle bir zaman gelecek ki insanlar bir adamı hakkında ne harika bir adam diyecekler! Bakın ne harika bir adam!” 

Bugün kimlere harika biri deniyor? Kim onlar? Harika olarak tanımlananlar kimler bu çağda? Hakiki anlamda çok harika bir adam olan Resulallah (s.a.v) şöyle buyurmaktadır: “Öyle bir zaman gelecek ki, bir kişi hakkında ‘ne harika adam’ denilecek ve o adamin kalbinde bir gramlık iman bile olmayacak!” 


ke w4 © çağlarda yaşıyoruz! Bu yüzden sahabeleri çok iyi öğrenmeliyiz. Tarihimizin önemli kısmı peygam erler, Muhammed (s.a.v) ve sahabedir Zira peygamberler insanların en üstün olanlarıdır ve sonra da sahabeler gelir 


bi — 
İşte bunlar bizim odaklanmamız gereken iki gruptur. 


M 


İslam kişiyi dünyanın darlığından kurtarır. b a Şeyhülislam İbn-i Teymiyye'yi hapisle ve bir keresin. 
„de idamla korkuturlarken o dedi ki: “Bana ne yapabilir ki? Benim cennetim kalbimdedir. Eğer beni hapishaneye götürürlerse, Allah'ı zikrederim. Eğer beni vatanımdan sürerlerse, tefekkür ederim. Eğer beni idam ederlerse, şehit olurum.” 


al 


Bana ne yapabilir ki? Çünkü ben bu dünyayla sınırlı değilim. Ahiret için yaşıyorum. 

Resulüllah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Mü'minin işine şaşarım. Eğer iyi bir şey olursa şükreder ve bu onun için hayırdır. Eğer kötü bir şey olursa, sabreder ve bu onun için hayırdır. Bu mü'minden başka kimse- de yoktur.” 

Bu bir kazan-kazan durumudur. Hiçbir zaman kaybetmezsiniz. İyi bir şey olursa Elhamdülillah diyor ve bunun için mükâfatlandırılıyorsunuz. İyilikle vakit geçiriyorsunuz ve bunun için mükâfatlandırılıyorsunuz. Kötü bir şey olursa: Elhamdülillah diyor ve sabırlı oluyorsunuz. 
Allah'ın kazasını kabul ediyorsunuz. Allah Azze ve Celle tarafından takdir edilen bir şeyi kabul ediyorsunuz. Ve Elhamdülillahi Rabbil Âlemin diyor ve yaşamınıza devam ediyorsunuz. 

Bu sabır için mükâfatlandırılacaksınız! 


Klasik dönem İslam tarihçisi YEM FP» 

şehirlerin bir bir düştüğü biz vakitte şunları kaleme almış: “Müslüman şehirler haçlılar tarafından bir bir işgal ediliyor, bir bir düşüyor. Ve Endülüs'ün camilerini gezersen Müslümanların başına gelen şeye dair hiçbir şey duyamazsın.” 

Hiç kimse bunu hutbede dile getirmiyor, hiç kimse bunu derslerinde konuşmuyor. Hiçbir şey! Âlimler teorik fıkhi meselelere dair konuşuyorlar ve ümmeti terk ediyorlar. Ümmet ihanete uğramış durumdayken ona hiçbir şekilde yardım etmiyorlar, Endülüs'ün meşhur âlimi, İbn Hazm el-Endülüsi, öyle bir çaresizlik içinde ki, Endülüs âlimlerinin ve imamlarının hallerinden o kadar bıkkın hale gelmişti ki, şöyle dedi: “Bu fasıklar tarafından kandırılmayın!” 

Onlara “fasıklar” diyordu. “Bu âlim diye geçinen fasıklar tarafından kandırılmayın, zira onlar kurt gibi kalpler üzerine koyun derisi geçirmiş kişilerdir!” Onlar ümmet için ne yapıyorlar? Onlar ümmet için hiçbir şey yapmıyorlar! Ümmet düşüyor, ümmet saldırıya uğruyor, Endülüs toprakları işgal ediliyor ama bunlar bambaşka şeyler hakkında konuşuyorlar! Lisan-ı halleri ile “İşte teorik meselelere dair konuşuruz, ümmetin başına gelen seylerden uzak dururuz.” diyorlardı. Onlar Âlimdiler an- 


sona düşmekten muhafaza bu- 


güçlü kâfirden ve zayıf (veya kabiliyetsiz) Mürin'den sana sığınırım.” 

Güçlü bir kâfirden sana sığınırım, kendini şeytana hizmet etmeye adamış bir kâfirden, 

Çok az uyuyup çok fazla çalışan bir kâfir... 

Ve hiçbir iş yapmayan Mümin'den de sana sığınırım. 
Öyle ise, Ömer Bin Hattab'ın (ra) kendisinden Allah'a sığındığı kişilerden biri olmadığınızdan emin olun! 

Hakkı bilen, basiret sahibi, nur'a (Kur'an'a) erişmiş olan, cennet'i bilen, cehennem ateşini bilen bir Mümin'in oturup da hiçbir şey yapmayan bir miskin olması çok saçma. Diğer tarafta ise hakka karşı gözleri körelmiş, şeytanın yolundan başka hiçbir şey bilmeyen, kendini adamış, aktif ve çalışkan bir kâfir var. Nasıl olur da Şeytan'ın askeri Rahman'ın askerinden daha iyi olabilir? Eğer durum buysa, bu bir utançtır! O yüzden kardeşlerim, bunlardan biri olmadığınızdan emin olun. 

Cebrail (a.s), Hz. Muhammed'in (s.a.v) yanına gelip söyle dedi: “Şaşarım, nasıl olur da bir insan cenneti bilir de onun için çalışmaz ve yine nasıl olur da cehennem ateşinden haberdar olup da uyumaya devam eder ve ondan sakınmaz?” 


Bu nasıl olabilir? 


(s.a.v) diyor ki: “Eğer bir kimse doğduğu , öldüğü güne kadar yüzüstü yerlerde sü ie met günü Allah'la yüzleşince bunu önemsiz görürdü.” Eğer tüm hayatını Allah (cc) yolunda yüzü, 

sürüklenerek, her gününü onun acısını çekerek geçirsen, kıyamet günü, gerçeği gördüğün zaman sana dünyada yapılmış şeyleri bir hiç olarak göreceksin, önemsemeye- i ceksin bile, Cennet ehli hiçbir şeyden pişmanlık duymaz, i Yalnız, (dünyadayken) Allah'ı zikretmekten gafil oldukları 

vakitler için pişman olurlar. (Hâkim) 


e 


E amip sirri öğ gelire f vo alby dilay 


Rasulullah (s.a.v) buyuruyor ki: “Diğer peygaı ler kendi kavimlerine hususi olarak gönderilmiş, fakat ben bütün insanlara peygamber olarak gönderildim.” (Buhari) 

Tüm peygamberlerin yerel sorumlulukları bulunmaktaydı. Rasulullah'ın (s.a.v) sorumluluğu ise mesajı tüm dünyaya yaymaktı. Kur'an'da İslam'ın küresel bir din ve küresel bir mesaj olduğunu söyleyen yaklaşık 20 ayet vardır. Bunların 18'i Mekke'de nazil olmuştur. Yani Rasulullah (s.a.v) henüz hala Mekke'deyken ve henüz yalnızca Mekke halkına davette bulunuyorken, Kur'an onlara zaten bu dinin küresel bir din olduğunu ve Rasulullah'ın tüm insanlığa gönderildiğini söylüyordu. 

Buna örnek Mekke'de nazil olan ilk surelerden biri olan Kalem Suresindedir: “Oysa o (Kur'an), âlemler için ancak bir öğüttür.” (68:52) 

Rasulullah (s.a.v) o sıralar hala Mekke halkına davette bulunuyordu fakat Allah O'na bunun tüm dünyada olduğunu söylüyordu. Yani İslam başından beri dünya çapinda bir din idi ve İslam'ı küresel bir mesaj olarak sunan ayetlerin çoğu Mekke'de nazil oldu, Medine'de değil. 

Yine Enbiya Suresi'nde yer alan bu ayette de Mekke'de indirilmişti: “Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik.” (21:107) 


“ 


do 


Sahih-i Müslim'de geçiyor. 


Yani bu din; her kıtaya, her ülkeye ve her şehre ulaşacak. La İlahe İllallah'ın sancağı her şehre girecek. “Bı, din, gece ve gündüzün ulaştığı her yere ulaşacaktır.” 
(Ahmed, Fetih 107) 
| Yer küre üzerinde gece ve gündüzün ulaşmadığı bir 
yer var mı? 

Bu din, gece ve gündüzün ulaştığı her yere ulaşacak biiznillah! Siz ey kâfir ve münafıklar; eğer bu dinden saklanmak istiyorsanız, Mars'a, Ay'a veya başka bir yere gitmeniz gerek. Zira dünyada sizin için saklanacak bir yer olmayacak! 


Eğer bir insanın kalbinde şüpheler varsa J değildir fakat kişiyi Allah'ı (cc) inkâra götürebilir. Bu yüzden kalplerdeki şüpheler basit bir mesele değildir. Yani bir insan zina ediyor olabilir, içki içiyor olabilir, birçok harama batmış olabilir fakat Allah ve Resulü'ne iman etmiştir ve onlar hakkında hiçbir şüphesi yoktur. 

Ne var ki bir insan da Müslüman gibi görünür, çokça ibadet, eder fakat kalbinde şüpheler vardır ve münafıklar sınıfından sayılabilir. Bu yüzden Şeriatın neresinde bulunduğumuz konusunda çok dikkatli olmalıyız. 

Allah'ın (cc) ve Rasulü'nün (s.a.v) söylediği her şeyi olduğu gibi alıp kabul etmeliyiz. İşte Müslüman olmanın bütün meselesi budur. Çünkü İslam'ın anlamı, -Biz daima İslam kelimesinin anlamının barış demek olduğunu söyleriz ki bu doğru değildir- İslam kelimesinin anlamı teslimiyettir. 

İslam barış anlamına değil, teslimiyet anlamına ge- 


lir. 

“İkisi de Allah'a teslimiyet gösterip babası, oğlunu alnı üzerine yere yatırınca.” (Saffat, 103) Allah (cc) İbrahim (a.s) ve İsmail'den (a.s) bahsediyor. İbrahim (a.s) oğlunu kesmek üzereyken, Allah (cc) “teslim oldular” ifadesini kullanmaktadır. Bu, İslam'ın anlamını yerine getirmektir. 


Bu yüzden teslimiyet çok önemlidir. Bir Müslüman Allah'a (cc) teslim olmadan Müslüman değildir. Sebebini bilemeyebilirsiniz, içindeki hikmeti bilemeyebilirsiniz fakat onu kabul edersiniz. Neden? 

Çünkü Allah öyle emretmiştir! 

Çünkü Rasulullah (s.a.v) öyle söylemiştir! 

Peki, eğer size Rasulullah'ın (s.a.v) yaptığı şeylerden bahsetsem ve siz bunları benimsemekte sıkıntı yaşıyorsaniz, ne yaparsınız? Size Rasulullah'ın (s.a.v) şöyle şöyle yaptığına dair bir olay anlatıyorum siz de bunu kabullenemiyorsunuz. Bunun doğru olduğunu düşünmüyorsunuz fakat ben size diyorum ki bu hadis sahih. Kalbinizden şüpheleniyorsunuz. Diyorsunuz ki kalbimde bir sorun var. Benim olayları görüş şeklimde bir yanlışlık var. 
Rasulullah'ın (s.a.v) yaptığı doğruydu ve benim bundan 

hoşlanmama sebebim bende bir problem olmasından dolayıdır. Olaylara böyle bakmalısınız. Çünkü şeriat'te sebebini anlamadığınız şeyler olacak ve bunun size doğru gelmediğini düşünebilirsiniz, eme Cehaletten dolayı mı? Ya in öm ae da değişmiş olan Fıtrattan dolatrat Şeriat'a dair hiçbir şeyle sorun 


© “Hoşunuza gitmediği halde s dı...” (Bakara, 216) 


lardı ve bir kısmı bundan hoşlanmadı. Savaş tehene farz kılındığında bir kısmı bundan rahatsız oldu. Allah (cc) onlara dedi ki: 

“...Olur ki hoşunuza gitmeyen bir şey sizin için hayırlıdır...” (Bakara, 216) 

“...Kur'an muttakiler için yol göstericidir.” (8akara, 2) 

Kimdir onlar? 

“Onlar gayba (görülmeyene) iman ederler...” 
(Bakara, 3) Asla görmediği şeylere iman ederler. Ali Bin Ebu Talip der ki: “Cenneti veya Cehennem ateşini gözlerimin önünde görseydim benim için fark etmezdi çünkü onlara yakinen (tam olarak) inanıyorum.” 
Onu görmem bir şeyi değiştirmezdi. Görünce daha fazla iman etmeyeceğim. Bu yakin bir imandır ve bizde olmasi gereken de budur. İslam budur. İçindeki hikmeti ve bilgeliği anlamaya çalışmakta hiçbir sakınca yok, tamamen normal fakat nedenini (anlamını) kavrayana kadar iman etmezlik yapmamalısınız. Diğer türlü, dinin ispata dayalı deneylerden hiçbir farkı kalmaz. Bilimsel olarak kanıtlıyorsun ve mantıklı gelmeye başlıyor. 

Peki, iman unsuru nerede burada? 


Allah'ın (cc) seni imtihanı nerede? 


ya it VE ahabenin davet metodu neydi? 
Ebul kir (ra) Heraklius'a bir mektup gönderip de 
| in Şam'a ve Kudüs'e gidip broşür dağıtmaları 
için izin isteyip “Biz insanlara davet yapmak istiyoruz” mu dedi? Böyle mi yaptı? 

Sahabe (r.a) Roma ile savaşmadan önce imparatorluk içindeki her bireye tek tek gidip tebliğ mi yaptı? Cevap: Hayır! 

Rasulullah'ın (s.a.v) ve sahabenin daveti insanların liderlerineydi. Kitlelere inmezlerdi. Doğrudan önderlerine giderlerdi. Rasulullah (s.a.v) İran ve Rum imparatorluklarının her vatandaşına mektup göndermedi. Aynı şekilde Arap kabilelerine de. 

Gider ve liderleriyle konuşurdu. Rasulullah Taif halkıyla konuşmaya gittiğinde oranın liderleriyle konuştu. 
Hac kafileleriyle konuştuğu zaman da onların önderleriyle konuşurdu. Her bireye tek tek gidip Müslüman olun diye sormazdı. Liderlere gidip doğrudan konuşur veyahut onlara mektup gönderirdi. Liderin kabulü herbsi kabulü olarak alınırdı. Liderin reddi ise herkesin 

yy ben halda 
Müslümanlar isi h An Ee er inka a esle savaşma hakkına sahip hedefi konumundaydı vi ahabenin (r.a) yaptığı cihadın 

» isra Rasulullah'ın (s.a.v) mek- 


J iniz. Söz konusu olan sizin anavatanınız ol eğ eee ilgili detaylı malumatınız bulu masa bile kaygı duymalısınız. 

Bu Müslüman ülkelerden bir kısmının diğer Müslüman ülkelerle problemleri var, hatta bazıları birbirleriyle savaşıyorlar, siyasi sorunları var... Fakat bir Müslüman olarak bunların sizin için bir fark oluşturmaması lazım, Bunlar hükümetler arasında yaşanan sorunlar. Fakat oranın halkı, oradaki Müslümanlar bizim kardeşlerimiz. 
dir. Olaylara böyle bakmalısınız. Bu sebeple İslam ümmeti için, bahsettiğim endişeye sahip olmalıyız. 


“ „Müslümanların işiyle dertlenmeyen, uğraşmayan onlardan değildir.” (Taberani) 

“Kişi sevdiği ile beraberdir.” (Buhâri) 

Kıyamet günü sevdiğin insanlarla birlikte olacak sın. Müslümanlara karşı sevgin varsa kıyamet günü 


Müslümanlarla birlikte olacaksın. Kâfirlere karşı sevgi besliyorsan da kı 


ahları takip edin’ diyecek > 
Bu sebeple her kim haça ibadet lundan gidecek, kim bir puta ibadet kip edecek, Allah (cc) onlara diyor ki, “eğer etmediyseniz, sizi ödüllendirmemi bekleyemezsiniz. 
larınıza gidin ve bugün sizi ödüllendirmelerini isteyin! 
Daha sonra Allah (cc) o sahte ilahların hepsini alıp cehennem ateşine fırlatacak, kendilerine ibadet edenler de onları takip edecek. Çünkü Allah (cc) adildir. O'nun 


yaptı isen de git ve ödülünü diğer ilahından iste. 
Ve hakikat şu ki Allah'tan (cc) başka hiçbir İlah yoktur. 


İki topluluğun (ordunun) karşılaş a gelen, Allah'ın izniyledir. Bu da, ayırt etmesi ve münafıkları ortaya içindir. Onlara (münafıklara), “Gelin, Allah yolunda 

veya savunmaya geçin” denildiği zaman on. 
İn La savaşmayı bilseydik, arkanızdan gelirdik” dediler. Onlar o gün, imandan çok küfre yakın idiler, Ağızlarıyla kalplerinde olmayanı söylüyorlardı. Oysa Allah, içlerinde gizledikleri şeyi çok iyi bilmektedir.” 
(8:166-167) 

Burada önemli bir derse değinmek istiyorum. Bu yanlış varsayımları kabullenen koca kitleler var. Ümmetin başarıya ulaşıp zafer kazanması için herkesi Hak'ka davet etmeliyiz ve herkes Allah'a itaat edip günahlardan kaçınmalı diyen bazı Müslümanlar var. Namaz kılmayan, 


ao TPN A u Haham bunu söylemiş, şu Haham gibi tüm bu sözleri dinliyoruz. Sanki Ha- 


Cuma namazını kılan Müslümanların sayısı daima sabah namazını kılanlardan fazla olacak. Ve yine her zaman günah işleyen Müslümanlar olacak. Daima büyük günah işleyen Müslümanlar olacak. Her zaman dinin farzlarını yerine getirmeyen Müslümanlar olacak. Bu vakıalar her zaman olacak. Eğer zaferin gelmesi için tüm Müslümanların salih kullar ve Allah'ın evliyaları olmasini bekliyorsanız bu hiçbir zaman olmayacak. Bu varsayımını yanlış olduğunu size kanıtlamak için şu vakayı gösterebiliriz; Uhud savaşından önce İslam ordusunun üçte biri kaçtı ki bunlar münafıklardı. Ancak bu durum Uhud savaşının sonucunu etkilemedi. Abdullah ibn Ubey ile birlikte savaşi terk eden münafıklar, Müslümanların yenilmesinin sebebi değildi. Bundan Sünnet'te ve Kuran'da mağlubiyetin sebebi olarak bahsedilmedi. Bu yüzden de mağlubiyetin sebeplerinden biri değildir. Münafıkların savaşa katılması veya savaştan kaçması bir fark doğurmazdı. 
Müslüman Ümmet içinde yaşayan münafıklar her zaman var olacağından, bunlar hak ile batıl arasında meydana gelen savaşın sonucunu etkilemeyeceklerdir. 


Savaşın sonucunu etkileyen şey Müslümanların çekirdeğini oluşturan gruptur, Taifetul Mansura'dır! Rasulullah (s.a.v) Müslümanların bu çekirdek grubundan bahsedip onları Taifetul Mansura (Yardım olunan grup) olarak isimlendirdi.Bu kurtarılmış bir gruptur. Hak yol üzerinde olmak zorunda olanlar bunlardır. Eğer onlar günah işlemeye başlarlarsa işte o zaman Müslümanlar kaybedecek. 


Ür ı tamamına de 
Saflarının arasında Allah'ın (cc) salih 
DE olanları da. İman edenleri de içerir münafıkları da... Ve bu hal, hesap gününe kadar © — her zaman böyle olacaktır. 
dg tir Birlik olduklarından, birbirlerine kenetlendiklerinden, — Allah'a (co) itaatsizlik etmediklerinden emin olmamız gerekenler Taifetul Mansura'dır. Müslümanların çekirdek grubu... 

Bir olması gerekenler onlardır! Çünkü Uhud'da Müslümanlara mağlubiyeti getiren, onların okçular tepesinde Rasulullah'a (s.a.v) olan itaatsizlikleriydi. Müslümanlara mağlubiyeti getiren, o tepedeki 40 adamın yaptıklarıydı, Abdullah İbni Ubeyy ile birlikte savaşı terk eden 300 kişi değil... Çünkü Allah (cc) bu olay hakkında şöyle buyurdu: “And olsun, Allah, izniyle, onları (müşrikleri) kırıp geçirdiğiniz sırada size olan va'dini gerçekleştirdi. Nihayet sevdiğiniz şeyi (zaferi) size gösterdikten sonra, zaaf gösterdiniz. (Peygamber'in verdiği) emir konusunda tartıştınız ve emre karşı geldiniz. İçiniz- den dünyayı isteyenler de vardı, ahireti isteyenler de. Sonra sizi denemek için onlardan yüzünüzü çevirdi. (Kaçıp hezimete uğradınız. Buna rağmen) sizi bağışladı, Allah, mü'minlere karşı çok lütufkârdır.” 
(Al-i İmran, 153) 

Ayrılığa düştüğünüzde, başarısız olduğunuzda ve 


| Allah'ın elçisine itaatsizlik ettiğinizde kaybettiniz. d 
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